
    

             FAMILIE VIERING  

       

KOM kijken, luisteren en meedoen! 

 

Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s,  

 

Gelooft u en/of wilt u dit graag doorgeven aan uw (klein)kind, maar weet u niet goed hoe? 

Kom dan naar de familieviering élke 3e zondag van de maand. De vieringen vinden plaats 

in de parochiekerk St. Willibrordus te Alphen. Telkens met een ander thema. 

Van 9.30 tot 10.30 uur:  

Speciaal (interactief) programma voor kinderen van alle leeftijden. 

Van 10.30 tot 10.50 uur:  

Koffie/theemoment voor ouders, opa’s, oma’s en ranja met lekkers voor de kinderen.  

Om 11.00 uur:   

Start familieviering. Kinderen mogen helpen, zingen en meedoen tijdens de viering.  

 

NIEUWSGIERIG ???  

Graag nodigen we jullie uit om dit te komen ervaren. Het is een mooie manier om samen 

met je gezin jullie geloof te vieren en/of te (her)ontdekken.       

 

SAVE THE DATE→ 

de komende familievieringen zijn op 19 oktober, 16 november en 21 december 2025.  

 

COMMUNIE OF VORMSEL DOEN IN 2026? 

Wil je meer weten over het doen van je Eerste Communie of het Vormsel:                                                                        

kom dan donderdag 9 oktober van 19.00 – 20.00 uur naar de informatie avond.      

                                                                                                                  

Wij hopen jullie gauw te zien!  

Namens de werkgroep Gezin & Geloof                                                                                                  

 

 

 

 

 

mail: familiepastoraat@sint-jan-de-doper.nl 
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