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Voorwoord  

 
Voor u ligt alweer de vierde Nieuwsbrief van dit kalenderjaar. De herfst  

heeft kortgeleden haar intrede gedaan, de wintertijd is een paar weken oud 

en de ons omringende wereld is vandaag door de dichte mist erg klein.  

Het lijkt alsof deze mist symbolisch is voor onze huidige maatschappij.  

Alsof we niet meer verder kunnen kijken dan onze “eigen-ik-wereld”, alsof  

de ander niet meer bestaat. Aan mistige omstandigheden of het verdwijnen 

hiervan kunnen wij zelf niets doen. Op een gegeven moment verdwijnt  

de mist en komt het zonnetje gelukkig weer tevoorschijn. 

Hoe anders is het met onze “ik-gerichtheid”. Kunnen of willen we die nog  

veranderen? Kunnen of willen we nog opkomen voor onze naasten?  

In het logo van onze Parochie Sint Jan de Doper staan ook drie woorden;  

Vitaal - Gastvrij en Liefdevol. Twee van deze woorden verwijzen naar de  

ander, wij zouden dus zeker op God en “de ander” moeten richten! 
 

In een aantal artikelen van deze Nieuwsbrief lezen we dat we niet moeten 

wanHOPEN, maar verwachtingsvol kunnen uitkijken naar de toekomst.  

Er is nog HOOP voor ons Christenen, gesymboliseerd in de geboorte  

van het Kerstkind.  

 

Het eerste woord in ons logo is Vitaal. Deze vitaliteit maakt een groot aantal 

vrijwilligers in onze kernen meer dan waar. We zijn gestart om steeds  

wisselende groepen vrijwilligers uit de kernen in het zonnetje te zetten.  

In deze Nieuwsbrief de vrijwilligers van ‘de kerkhofploeg’ uit Baarle-Nassau. 

Het lijkt zo gewoon, mooi aangeharkte, onkruidvrije paden op het kerkhof. 

Dat kan alleen door de inzet van deze kanjers. 
 

Er is een kort verslag van de informatiebijeenkomst van 16 oktober over de 

toekomst van onze parochie en de data van de bijeenkomsten in de kernen. 

U leest over de geloofsgesprekken en ’n oproep om hieraan deel te nemen. 

In de pastorale brief van pastoor Jochem van Velthoven leest u over de  

samenwerking van de parochies van de “Wijngaard” en wat dit voor mogelijk 

praktische consequenties met zich mee kan brengen.  

 

De volgende Nieuwsbrief komt medio januari 2025 bij u in de bus.  

Deze gaat over de Actie Kerkbalans, een actie van de kerken in Nederland 

om u uit te nodigen om financieel bij te dragen aan uw parochie.  



 

 
Wat de toekomst brengen moge … 

 
Deze tekstregel spookt in deze tijd van het jaar vaak door mijn hoofd.  

Het gaat om een heel oud lied. De muziek is gecomponeerd door John  

Zundel (1815-1882) en de tekst is van Jacqueline van der Waals (1868-1922).  
 

We staan aan het begin van een verwachtingsvolle periode: Advent.  

We zien uit naar de geboorte van een kind. We verlangen naar nieuw leven. 

We staan op de drempel van de jaarwisseling. Er gaat iets nieuws beginnen.  

In deze laatste maanden van het jaar gedenken we ook al onze dierbaren  

die ons in de dood zijn voorgegaan. 
 

Ik mijmer en neurie deze regel bijna de hele dag. Ik denk aan wat geweest  

is en wat gaat komen.  

De tekst van dit lied is geschreven vanuit het perspectief van iemand  

die binnenkort sterft, iemand die zich neerlegt bij de aanstaande dood.  

Als ik de tekst goed op me laat inwerken kan ik me die gedachte van  

een stervende voorstellen. Het aardse leven lijkt niet af te zijn. Het laatste  

couplet is korter en heeft een open einde. Waar kom ik na dit leven?  

‘Ik loop met gesloten ogen naar het onbekende land’.  
 

Wat de toekomst brengen moge. Het zet me aan het denken. De toekomst, 

datgene wat mij toekomt of wat op mij afkomt. Het is en blijft onzeker.  

Niemand weet wat de toekomst brengen zal. We hopen dat het een  

mooie toekomst is. We wachten maar, we hebben het niet in de hand.  

Zo gaat Advent voor een groot deel aan ons voorbij. We nemen ook niet  

de rust om Advent te beleven. We leven te snel en de kerstboom staat al  

in huis terwijl we nog volop uitzien naar wat de toekomst brengen zal.  
 

We wensen iedereen een heel gelukkig of zalig of gezegend Nieuwjaar,  

wat de toekomst ons ook maar moge brengen. 

We leven ons eigen leven. Het gaat ons relatief goed.  

En wat anderen betreft … daar kan ik niks aan doen. 
 

Ik mijmer de hele Advent door ‘wat de toekomst brengen moge’.  

Natuurlijk denk ik daarbij aan de mensen in mijn directe omgeving.  

Maar ik denk ook aan alle mensen die op de vlucht zijn voor geweld,  

natuurrampen en oorlogen. Veel mensen zien uit naar een toekomst.  

Evenzo veel mensen kunnen zich geen toekomst voorstellen.  

Ik kom tot bidden voor al die mensen en leg mijn zorgen in Gods hand. 

 



 

 

Ik neem de tekst van het lied voor me. Ik lees alle regels rustig door.  

Plotseling komt de melodie boven en zing ik. 

                        

        diaken Gerrit Fennema 

 

 

Wat de toekomst brengen moge 

 

Wat de toekomst brengen moge,  

mij geleidt des Heren hand;  

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land.  

Leer mij volgen zonder vragen;  

Vader, wat Gij doet is goed!  

Leer mij slechts het heden dragen  

met een rustig, kalme moed! 

 

Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet.  

Zalig hij, die durft geloven,  

ook wanneer het oog niet ziet.  

Schijnen mij uw wegen duister,  

zie, ik vraag U niet: waarom?  

Eenmaal zie ik al uw luister  

als ik in de hemel kom! 

 

Laat mij niet mijn lot beslissen:  

zo ik mocht, ik durfde niet.  

Ach, hoe zou ik mij vergissen,  

als Gij mij de keuze liet!  

Wil mij als een kind behand'len,  

dat alleen de weg niet vindt:  

neem mijn hand in uwe handen  

en geleid mij als een kind. 

 

Waar de weg mij brengen moge,  

aan des Vaders trouwe hand,  

loop ik met gesloten ogen  

naar het onbekende land. 

 



 

 
Pelgrims van hoop  

 

Beste vrienden, zusters en broeders in Christus,  
 

In het afgelopen jaar heb ik samen met de  

missionaire werkgroep mogen werken aan de 

eerste stappen voor een pastoraal beleidsplan. 

We hebben een missie en visie geformuleerd  

en dragen deze uit door middel van onze  

‘Reis van Hoop’ en we proberen dat ook  

zichtbaar te maken in heel ons doen en laten.  

 

Nieuwe wegen 

De weg die we zijn ingeslagen vraagt ook om nieuwe vormen van samen-

komst, leiderschap en teamwork. We vergaderen niet meer, maar komen 

voortaan samen als leerlingen van Jezus. Iedere samenkomst van werkgroep, 

koor of parochiebestuur mag starten met gebed, een passend gezang of  

lezing uit de Bijbel. We delen het leven, onze vreugde en onze zorgen en  

bespreken hoe we onze talenten het beste kunnen inzetten voor het opbouw 

van de geloofsgemeenschap.  

Ook van mij als pastoor vraagt dat een andere houding in leiderschap en  

teamwork. Het geheel vraagt om een nieuwe vorm van teamwork, vanuit  

de talenten van de gelovigen.   

Hier gaat aan vooraf een pastorale bekering van de geloofsgemeenschap,  

met de pastoor voorop. We zien allemaal dat verandering nodig is, maar willen 

we ook zelf veranderen? Daarvoor is een bekering, een ommekeer, nodig.  

Het gaat om een innerlijke houding, een bekering van het hart en vernieuwing 

van ons geloof in onze relatie met de levende Heer.  
 

Op zoek naar zingeving 

Wat ons helpt in deze bekering is door samen op zoek te gaan naar zingeving. 

Door het geloof wat we vanuit onze ouders hebben meegekregen te heront-

dekken of gewoonweg te ontdekken, omdat we in onze opvoeding hier niets 

meer over hebben meegekregen. 

Alpha is hiervoor succesvol gebleken. We willen dat graag in onze parochie 

opstarten, de zusters gaan ons hierbij ondersteunen.  

Ook zijn initiatieven opgestart vanuit parochianen om te groeien in het geloof 

en daarmee in de persoonlijke relatie met Jezus. Laten we de nieuwe toe-

treders niet vergeten die buiten al deze initiatieven zelf ‘aan boord’ komen. 

Daarnaast zijn de Familievieringen/zondagen verder ontwikkeld en uitgebouwd. 

 



 

 

Pastorale zone ‘de Wijngaard’ 

Sinds juli 2023 vormen wij samen met vijf andere parochies een pastorale 

zone, een familie van parochies. Van Hank via Raamsdonksveer tot Baarle-

Nassau en van Made via Dongen/Rijen tot aan Riel.  

We ontdekken met de pastorale beroepskrachten waar de missionaire kansen 

liggen in de zone en stellen speerpunten voor de toekomst.  

Per 1 januari 2025 gaan we werken met een rooster voor de gehele zone,  

om zo de pastorale inzet beter te overzien voor de familie van parochies.  

Ook komen de besturen van de zone binnenkort weer samen om te kijken  

wat we van elkaar kunnen leren en waar we elkaar kunnen versterken.  

We delen de vreugden en de zorgen en bemoedigen elkaar in de verant-

woordelijke taak die op de schouders drukt van slechts enkele bestuurders. 
 

Leiderschapsteam 

Besturen doe je samen, zo ook leiding geven aan ’n parochie. Het is niet goed 

als een pastoor alleen staat, alsof ik over alle kwaliteiten zou beschikken.  

We zullen in het komend jaar een leiderschapsteam gaan formeren.  

Samen met het leiderschapsteam kijkt het pastorale team hoe de parochie 

uitvoering kan geven aan het beleidsplan dat we hebben opgesteld.  

Een leiderschapsteam voegt diversiteit in kennis en ervaring toe. Door gebed 

en onderlinge gesprekken komen we samen tot nieuwe ideeën en inzichten. 
 

Jubeljaar 2025 - De hoop wordt niet teleurgesteld (Romeinen 5, 5) 

Komend jaar is een bijzonder jaar, eens in de vijfentwintig jaar  

is er een jubeljaar in onze wereldkerk.  

De hoop is de kernboodschap van het komende jubeljaar.  
 

“Allen hopen. In het hart van iedere mens leeft de hoop  

als verlangen naar een de verwachting van het goede,  

ook al weet hij niet wat morgen zal brengen.”  

(Paus Franciscus) 
 

De deuren worden wagenwijd opengezet, om Gods  

liefde, zijn omhelzing vol barmhartigheid te ontvangen.  

Jezus is ‘de deur’ van het heil (vgl. Johannes 10, 7.9).  

Ook de Basiliek in Oosterhout zal een ‘Heilige deur’  

krijgen die we wijd open zetten voor alle mensen.  

 

Over de activiteiten van het Jubeljaar in onze parochie  

en pastorale zone ‘de Wijngaard’ zult u nog geïnformeerd worden.  

L
u
c
e
 

https://emmausparochie.nl/wp-content/uploads/2023/09/Beleidsplan-Emmausparochie-2023.docx


 

 

Roeping van iedere christen 

Als parochie staan we voor een grote uitdaging, maar ik ben vol van hoop  

en velen met mij.  

Het is de Heer die aan zijn Kerk bouwt. Wij allen mogen vanuit onze roeping, 

die besloten ligt in ons doopsel, meewerken aan de kerk van Christus.  

Ieder met haar of zijn eigen talenten, gaven en charisma’s. Dan doel ik niet 

alleen op de vele werkzaamheden in onze parochie, maar op heel uw leven. 

Dat is de roeping van iedere christen; haar of zijn leven te heiligen.  

Het gewone dagelijkse werk, de studie, onze inspanning en ontspanning  

te heiligen en zo op te dragen aan God.  

Geloof in Jezus is niet iets voor alleen in de Kerk of exclusief voor de zondag-

se viering. Het omvat ons hele leven! Ons leven in geloof en werken vanuit 

Gods’Liefde is een dienstwerk aan het welzijn van onze samenleving en kerk. 

Ja zelfs, aan de hele wereld! 
   

Samen op weg - synodale en missionaire kerk 

Samen zijn we op weg gegaan door nieuwe stap- 

pen te zetten, door te luisteren naar elkaar en  

naar wat de Heilige Geest door ieder van ons  

te zeggen heeft. We zijn op weg naar een toekomst die deels onbekend is.  

We gaan er op uit, zijn niet bang om ons te laten zien en horen in een samen-

leving die niet langer christelijk is. We hebben een vreugdevolle boodschap  

te verkondingen, een boodschap van hoop en van liefde: iedereen wordt door 

God bemind en omarmd, je bent altijd meer dan de moeite waard, weet dat 

angst, vertwijfeling, onzekerheid, verwarring, niet het laatste woord hebben, 

maar dat de liefde altijd overwint!  

Gods genade gaat vooraf en begeleidt ons, het volk in geloof onderweg,  

werkzaam in de liefde en volhardend in de hoop (vgl. 1 Tes. 1,3) 
 

Tot besluit 

Heel veel dank voor uw geloof, liefdevolle inzet voor elkaar en voor het vele 

en diverse dienstwerk in onze parochie en samenleving. Dank voor uw steun 

en vertrouwen.   

In dankbaarheid en gebed wil ik deze brief dan ook besluiten. Ook vraag ik u 

voor mij te bidden en voor alle mensen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. 

Moge de goede God ons allen zegenen en onze geloofsgemeenschappen in 

de gehele pastorale zone doen toenemen in aantal en verdiensten. Dat Maria 

ons mag bijstaan, als voorbeeld van een sterke vrouw, Moeder van de Kerk. 
 

Pastoor Jochem van Velthoven 



 

 

 

Bijeenkomst 16 oktober in de parochiekerk  
 

In Alphen waren zo’n 100 parochianen samengekomen om met het parochie-

bestuur van gedachten te wisselen over de toekomst van de parochie.  

Na ’n gebed van onze parochie administrator, pastoor Jochem van Velthoven, 

nam Ine Ultee, de vicevoorzitter van het bestuur, het woord.  

De interne verbouwing/aanpassing van de parochiekerk. 

Het de bedoeling dat de ”zuidbeuk” afgesloten wordt van de rest van de kerk. 

Dit wordt een nieuwe, kleinere kerk met zo’n 85 plaatsen, in het huidige kerk-

gebouw. Hier worden straks (bijna) alle zondagvieringen gehouden. Er worden  

wanden geplaatst in de twee hoge, gotische bogen en in drie kleinere bogen 

die nu nog een open verbinding vormen met de ‘grote kerk’. In deze wanden 

komen grote deuren zodat er een doorgaan blijft naar de huidige grote kerk.  

De grote kerk blijft vooralsnog als kerk behouden, het altaar blijft staan.  

De visie van het bestuur op de toekomst van alle kerkgebouwen.                

Door de grote terugloop van het aantal kerkbezoekers in al onze kerken  

is men voornemens om alle kerkgebouwen op termijn te gaan sluiten.  

Hierover zal duidelijk gecommuniceerd worden met de betreffende kern.  

Het parochiebestuur wil geen kerkgebouw sluiten alvorens er een acceptabele 

herbestemming voor is gevonden. Concreet betekent dit dat de kerkgebouwen 

voorlopig open blijven. Het bestuur heeft hierover in elke kern een gesprek  

met de parochianen, de bijeenkomsten zijn om 19:30 uur in de kerk van  
   

  Chaam  dinsdag 14 januari 2025 

  Gilze   donderdag 16 januari 2025 

  Riel   dinsdag 28 januari 2025  

  Baarle-Nassau donderdag 30 januari 2025 

  Alphen  dinsdag 4 februari 2025. 
 

De pastorie in Alphen zal met ingang van 1 januari 2025 verhuurd worden 

aan de congregatie van de zusters van Het Kostbaar Bloed uit Aarle Rixtel.  

De pastorie wordt dus een klooster, er komen drie zusters te wonen in Alphen. 

Momenteel wordt de pastorie intern bouwkundig aangepast. Een van de  

zusters zal het ‘uitgedunde’ pastorale team in haar taken gaan ondersteunen.  

Als laatste werd door pastoor Van Velthoven ingegaan op de nieuwe weg  

die is ingeslagen op weg naar een missionaire geloofsgemeenschap.  

Aan de hand van het Bijbelverhaal over de wonderbaarlijke visvangst  

verduidelijkte hij dat Jezus aan zijn leerlingen richting gaf om op een  

andere manier, een andere weg om te gaan met ons geloof. Samen met  

de missionaire werkgroep zijn we op weg gegaan, een reis van Hoop. 



 

 
Vieringen Parochie Sint Jan de Doper 2024  

Op de website van onze parochie  www.sint-jan-de-doper.nl 

en in de weekbladen vindt u de actuele data en tijden van de vieringen. 

 
 

Christus Koning   

Za 23 nov Gilze  19:00 uur    

Zo 24 nov Chaam 09:30 uur  

  Alphen 11:00 uur 

1
e
 Advent 

Za 30 nov Baarle 19:00 uur    

Zo 1 dec Riel  09:30 uur  

  Alphen 11:00 uur   

2
e
 Advent 

Za 7 dec Gilze  19:00 uur   

Zo 8 dec Chaam 09:30 uur  

  Alphen 11:00 uur  

3
e
 Advent 

Za 14 dec Baarle 19:00 uur    

Zo 15 dec Riel  09:30 uur  

  Alphen 11:00 uur      Familieviering 

4
e
 Advent 

Za 21 dec Gilze  19:00 uur    

Zo 22 dec Chaam 09:30 uur  

  Alphen 11:00 uur  

 
 

 

 

 

 

Vieringen door de week 

 

Op weekdagen zijn er ook vieringen waar u bij aan kunt sluiten. 
 

Maandag om 15.00 uur in woonzorgcentrum Janshove te Baarle-Nassau 

Dinsdag om 10.00 uur in woonzorgcentrum De Hoogt te Alphen 

1
e
 Dinsdag van de maand om 19.00 uur in het parochiezaaltje te Ulicoten 

Woensdag om 14.30 uur in woonzorgcentrum St. Franciscus te Gilze 

Donderdag om 09.30 uur in de sacristie van de kerk te Riel 

2
e
 en 4

e
 Vrijdag vd maand om 10.30 u woonzorgcentrum De Geerhof Chaam 



 

 

& 

Wij nodigen U van harte uit om Kerstmis te vieren 

 

Kerstavond Di 24 dec Gilze  18:30 uur X-mas Thoughts of Hope 

     Baarle 20:00 uur     

     Riel  20:00 uur  

     Gilze  20:00 uur  

     Chaam 22:00 uur  

     Alphen 22:00 uur  
 

1
e
 Kerstdag Wo 25 dec Alphen 11:00 uur    

 

2
e
 Kerstdag Do 26 dec Chaam 11:00 uur Kerstspel  

     Riel  09:30 uur  
 

Za 28 dec    Geen vieringen 

Zo 29 dec    Alphen 11:00 uur  
 

Di 31 dec    Geen vieringen 
 

 

 

 

Zalig Kerstfeest     Gelukkig Nieuwjaar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Vieringen Parochie Sint Jan de Doper 2025 

     

 

Wo 1 Jan   Geen vieringen 
 

Za 4 jan   Geen vieringen 

Zo 5 jan   Alphen 11:00 uur  Nieuwjaar wensen 

        

Za 11 jan   Gilze 19:00 uur   

Zo 12 jan   Chaam 09:30 uur   

    Alphen 11:00 uur   
 

Za 18 jan   Baarle 19:00 uur   

Zo 19 jan   Riel  09:30 uur   

    Alphen  11:00 uur  Familieviering 
 

 

 

   Activiteiten rond Kerstmis 
 

   ALPHEN  

   Kerstmarkt zondag 15 dec. bij Den Heuvel 10.30-16.30u. 

Voor jong en oud, met de kerstman, het Fiorettikoor en Dansschool Danszz. 

Na de viering van 11.00 u blijft de kerk open. De wensboom staat klaar om  

uw wensen in te hangen. 
 

Kindje wiegen Met Kerstmis wordt er een mooi kerstverhaal verteld voor  

peuters, kleuters, hun broers, zussen en papa’s en mama’s.  

 

BAARLE-NASSAU 

Kerst - Muziek - Markt zaterdag 7 dec. van 10-18 uur georganiseerd door het 

St.Ceciliakoor op Oordeelsestraat 6 (voormalige MultiMate) Baarle-Nassau.             

Markt met kerstkaarten, kaarsen, verse kerststukjes, kerstboomversieringen.  

Het koor zingt kerstliederen; optredens van Muziekgroep Tielemans & Friends, 

de JosCees Band en de accordeonisten Remi Tuijtelaars en Stefan van Kaam. 

Jan Seegers verkoopt zelfgemaakte producten t.b.v. projecten in Moldavië,  

het land wat hij meerdere malen bezocht, om daar enkele weken te klussen 

voor de allerarmsten. Je kunt bij hem verlichte kerstboompjes en vogelhuisjes 

kopen gemaakt van afvalhout. Kom zeker langs, geniet van de muziek en 

steun tegelijkertijd culturele en sociale doelen. 



 

 

CHAAM 

Levend kerstverhaal: 26 december, 2
e
 Kerstdag om 11.00u in de kerk wordt 

door kinderen en ouders het kerstverhaal verteld en gespeeld. Dit is aandoen-

lijk om te zien en te horen met sfeervolle kerstliederen en muziek. De schapen 

en de herders bezoeken het kindje Jezus in de stal. De koningen volgen de 

ster. Een laagdrempelige gelegenheid om voor het eerst of opnieuw ’n bezoek 

te brengen aan de kerk. De eerste communicanten spelen de hoofdrol, maar 

alle kinderen en ouders, opa’s en oma’s uit de hele regio zijn welkom om aan 

het kerstverhaal mee te doen en te herbeleven. Dit alles georganiseerd door 

de werkgroep familiepastoraat van de parochie. Iedereen is welkom.  

Wilt u hierover meer weten, contact Ine Ultee tel. 06-3744 8226. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GILZE 

Kerstavond 24 december 18:30u in de kerk X-mas Thoughts of Hope. 
 

Kerstpakketten inleveractie t.b.v. mensen in Gilze die het niet zo breed  

hebben of die een steuntje in de rug verdienen. Inleveren bij parochiecentrum 

De Sleutel, Kerkstraat 116 op zaterdag 14 december van 11.00 tot 13.00 u. 
 

Kerst-Inn in de kerk van Gilze op Eerste Kerstdag, 25 december, om 13.30u. 

 

RIEL 

Kerst rond de kerk op zaterdag 14 december van 17.00 tot 21.00 uur. 

Met muziek - optredens - activiteiten - eten  en verkoopkraampjes. De kerk is 

geopend voor de mensen die een kaarsje aan willen steken bij de kerststal. 

 

ULICOTEN 

In de devotiekapel, open van 8.00-20.00u, is er gelegenheid voor een gebed 

of ’n kaarsje op te steken. Van 21 dec. t/m 6 jan. is de kerststal te bezichtigen. 

 
 



 

 

 
Geloofsgesprekken 
 

Sinds okt. 2022 zijn er zogenaamde ‘geloofsgesprekken’ 

in onze parochie. Vanaf het begin heb ik bijgaand logo  

gebruikt bij alle publicaties hierover.  

‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, 

daar ben Ik in hun midden.’ Met andere woorden, als wij 

samenkomen met een paar mensen en we praten over ons geloof aan de 

hand van bijvoorbeeld een Bijbelverhaal, dan is Jezus zelf in ons midden.  

En Jezus is onherroepelijk en altijd verbonden met God en de Heilige Geest.  

In dat besef zijn we bij elkaar. We beginnen de bijeenkomsten met een gebed, 

we steken een kaars aan en iedereen heeft openheid van hoofd en hart om 

zich te laten inspireren door wat er die avond of ochtend ter sprake komt.  

In totaal zijn er nu 16 personen die zeer regelmatig deelnemen. Sommigen 

missen geen enkele bijeenkomst. En elke keer zijn we samen verrast over  

de fijne sfeer, over de inspiratie die uitgaat van een Bijbeltekst en van wat  

we delen met elkaar. 

De deelneemsters en deelnemers zijn zeker niet allemaal ‘kerkgang(st)ers’. 

Wel zijn ze allemaal op zoek naar zingeving in het leven en naar inspiratie. 

Naast een Bijbeltekst (vaak aangereikt door de deelneem(st)ers zelf) kijken  

we ook wel naar een afbeelding die het tekstfragment ondersteunt of we  

luisteren naar een lied of we zingen samen een passend lied, bijvoorbeeld  

van ‘Beste Zangers’ deelnemer Matthijn Buwalda. Kortom, er is veel variatie.  

Wat elke keer hetzelfde is: iedereen gaat met nieuwe inzichten naar huis.  

De Bijbelverhalen blijken altijd heel dicht bij onze dagelijkse praktijk te staan. 

Immers, als de Bijbel niet over hier en nu gaat, zou de Bijbel al lang geen  

zeggingskracht meer hebben. 

Ook meedoen? Van harte welkom! Sinds oktober zijn er twee groepen,  

een avond- en een ochtendgroep. Kom gerust een keer langs om te ervaren 

of het wat is voor jou, voor u. Bijbelkennis is niet vereist.  

U bent welkom:  

- In Chaam op de 3
e
 dinsdag van de maand om 19.30u in het zaaltje naast de 

kerk: 17 december, 21 januari 2025, 18 februari, 18 maart, 15 april en 20 mei. 

- In Alphen op de 3
e
 woensdagochtend van de maand om 10.30 uur in het 

zaaltje tussen kerk en pastorie: 18 december, 22 januari 2025, 19 februari,  

19 maart, 16 april en 21 mei. 

 Shalom, Marita Fennema (pastoraal werkster)   

 Tel. 06-23174714 bel gerust voor meer informatie 

 

 



 

 

 Eerste Heilige Communie en Vormselnieuws  
 

Zondag 20 oktober zijn we op weg gegaan met een aantal  

kinderen die in 2025 hun Eerste Heilige Communie willen  

ontvangen. Een aantal is geen verwijzing naar weinig  

kinderen voor de EHC, maar door de herfstvakantie was  

niet iedereen aanwezig. Als alle kinderen aanwezig zijn,  

dan zijn er dit jaar 16 communicanten. 

 

Als voorbereiding op de EHC gebruiken  

we dit jaar geen voorbereidingsproject,  

maar sluiten we het aan bij de tijd van jaar.  

Zo was er in oktober (rozenkransmaand)  

aandacht voor de rozenkrans en Maria.  

Op deze manier hopen we de kinderen  

iets te laten zien en ervaren van de rijkdom  

van ons Rooms Katholieke Geloof. 

 

De ervaring leert overigens dat er kinderen zijn die al in groep 3 het verlangen 

ervaren om de Heer te ontmoeten in de Communie. Andere kinderen ervaren 

dat verlangen pas in groep 5. Om die reden hebben we dit jaar ook besloten 

om de gewoontekoppeling EHC-groep 4 los te laten. Ook kinderen uit groep 3 

en groep 5 kunnen aansluiten bij de voorbereiding. 

 

Hoewel we nog niet de precieze invulling weten van de komende familie-

zondagen, weten we één ding zeker: er zal volgend jaar op weg naar de EHC 

een doop zijn van een van de communicanten. 
 

Voor wat betreft nieuws over de voorbereiding  

voor het Vormsel: dat is er niet, omdat er dit jaar  

geen Vormelingen zijn. 

 

Net als de leden van de werkgroep familiepastoraat, kijk ik ernaar uit  

om verder op weg te gaan met de kinderen en hun ouders.  

Het is geweldig om hun nieuwsgierigheid en openheid te ervaren en  

te zien dat het geloofsleven toch doorgaat.  

Ik nodig u allen uit om hier getuige van te zijn tijdens de familievieringen. 

 

 Diaken Stefan Lange 
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Wie zorgt ervoor dat de begraafplaats in  

Baarle-Nassau er altijd zo verzorgd eruit ziet? 

 
Dinsdagmorgen 8 oktober. Het is een drukte van jewelste op het kerkhof  

rond de O.L. Vrouw van Bijstandkerk in Baarle-Nassau. 

 

Een grote groep vrijwilligers is aan de slag met het jaarlijks verwijderen  

van de graven die het afgelopen jaar vervallen zijn. Een stevige klus  

waarbij de vaste groep kerkhofwerkers wordt aangevuld door een aantal  

extra mensen met het nodige materiaal. Zerken worden verwijderd,  

zand wordt aangevuld en als laatste wordt de gehele begraafplaats  

netjes aangeharkt. 

 

Het kerkhof ligt er zo weer netjes bij voor Allerzielen. De dag  

dat de doden binnen onze gemeenschap aandacht krijgen. 

 

Wie zijn deze vrijwilligers?  
 

Een enthousiaste groep mensen die graag buiten actief bezig zijn  

variërend in de leeftijd van 67 jaar tot 92 jaar.  

Het is een trouwe ploeg want de man met de langste staat van dienst  

doet dit al 34 jaar, terwijl de laatste vrijwilliger 2 jaar geleden tot de ploeg  

is toegetreden.  

 

 

Wijnand, Jan, Remi, Remie, Chat, Gerard, Ad en Anton  

bedankt voor jullie onbetaalbare inzet voor ons kerkhof. 



 

 

Wat zijn de werkzaamheden van deze vrijwilligers?  

 

De werkzaamheden op het kerkhof bestaan voornamelijk uit  

het onkruidvrij houden en aanharken van de begraafplaats.  

Daarnaast maaien zij het gras en knippen en snoeien de heggen. 

 

Wanneer voeren zij deze werkzaamheden uit?  

 

Wekelijks, in principe op vrijdagmiddag, maar soms  

ook wanneer het nodig is, is deze groep aan het werk. 

 

Tijdens de werkzaamheden is er tijd voor een pauze  

met een kopje koffie en een praatje in het patronaat. 

 

Naast de werkzaamheden op het kerkhof voeren zij ook nog  

hand- en spandiensten uit ten behoeve van de koster, zoals hulp  

bij de opbouw van de kerststal, kleine reparaties aan gebouwen  

en verder wat in hun mogelijkheden ligt. 

 

Ook voor de jaarlijkse actie Kerkbalans zetten zij zich in.  

Alle enveloppen worden door hen klaar gemaakt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zoals men kan lezen  

een groep betrokken vrijwilligers van onschatbare waarde. 

 



 

 
Brandkast der kerk   is niet meer nodig 

 

In den beginne staat de ‘brandkast  

der kerk’ in de pastorie. Ik weet niet  

of die ooit gebruikt is. Toen wij er  

kwamen wonen stond hij in de hoek  

van mijn werkkamer. Het slot was kapot 

en de deur kon nauwelijks dicht. Al ruim 

tien jaar voor mij een sta-in-de-weg. 

Maar hoe krijg je een brandkast van  

bijna 800 kilo op zij gezet?  

 

Daar is maar één antwoord op; vraag het de hardwerkende ‘kerkhofploeg’.  

Zij hebben vast wel zin in een verzetje.  

Inderdaad, vol enthousiasme beginnen ze dinsdag 8 oktober aan de klus.  

Met een paar ‘simpele’ hulpmiddelen en eigen kracht komt er beweging.  

 

 

Heel voorzichtig wordt de brandkast naar  

buiten gerold. Daar staat een heftruck al te 

wachten en schept het geval op om het naar  

de aanhanger te verplaatsen. Helaas valt  

de brandkast op straat. Voor de mannen  

is dat geen probleem. Met een beetje heffen  

en duwen krijgen ze er voldoende beweging in 

om de schep van de heftruck er weer onder  

te krijgen. Zonder kleerscheuren wordt de 

brandkast der kerk netjes op de aanhanger  

geplaatst en afgevoerd.  
 

Dankzij de mannen van Baarle heb ik een ruimere werkkamer.  

En, zeg nou zelf, hebben we tegenwoordig nog een brandkast der kerk nodig? 

 

 

MANNEN BEDANKT,  

JULLIE ZIJN GOUD WAARD! 

 

toch maar  

die brandkast der kerk terughalen  

en de mannen daarin bewaren? 

 

 

 



 

 

Welkom met Kerst  
 

 

 

 

Ook dit jaar is er op Tweede Kerstdag een feestelijke ontmoeting  

voor iedereen die met Kerst alleen zou zijn  

of voor hen waar dat kleine beetje extra er met Kerst niet in zit.  

De organisatie van deze ontmoeting in kerstsfeer  

wordt mogelijk gemaakt door 

de Diaconie van de Protestantse gemeente Chaam  

en de Caritas van Parochie Sint Jan de Doper.  

Wederom in Bellevue, Dorpstraat 27 te Chaam.  

 

De feestelijke ontmoeting begint om 12.30 uur  

met een inloop vanaf 12.00 uur en eindigt omstreeks 16.45 uur.  

Het is niet alleen ‘warme gezelligheid’ die aanwezig is, maar de aanwezigen 

wordt ook een heerlijk diner geserveerd uit de keuken van Victor Hendriks.  

De organisatie biedt de feestmiddag gratis aan, maar er is een mogelijkheid 

voor de deelnemers om na afloop een vrijwillige bijdrage te geven.  

Maximaal zijn voor deze kerstbijeenkomst 80 plaatsen beschikbaar.  

Wanneer u dit leest en denkt “dit is iets voor mij” of  

“ik ken wel iemand die dit vast wel leuk vindt”,  

aarzel dan niet en zorg dat de organisatie het te weten komt.  

Pak de telefoon en bel Jacqueline Verheijen 06-30667186  

of stuur een mail naar: jojaverheijen88@hotmail.com  
 

Aanmelden kan t/m 18 december 2024.  

Bij het aanmelden uw naam, adres, woonplaats en tel. nummer vermelden.  

Ook uw eventuele dieetwensen kunnen worden doorgegeven.  

Kunt u niet over vervoer beschikken….laat het weten,  

want dan komt een vrijwilliger u ophalen en brengt u ook weer thuis.  

Zoals dat ook eerdere jaren het geval was,  

kijken de organisatoren weer uit naar uw komst.  

   



 

 
HOE ZIET GOD ERUIT ?                     P. Willems 
 

 

Het is een regenachtige middag.  

Maud zit aan tafel te tekenen.  

Sven bladert in zijn album met voetbalplaatjes.  

Hij heeft het boek bijna compleet, nog een paar  

plaatjes proberen te ruilen met z’n vriendjes. 

Papa zit op de bank de krant te lezen.  

Het is stil in de kamer.  

Dan ineens vraagt Maud: “Papa? Hoe ziet God eruit?”  

Papa kijkt op van zijn krant. Wat een moeilijke vraag!  

Hij blijft stil. “Papa!” roept Maud.  

“Hoe kom je daar ineens zo bij?” vraagt papa.  

Maud legt uit: “Nou, ik teken een kerstboom  

met cadeautjes en sterretjes en ballen  

en slingers en glitters en engeltjes en alles,  

maar jij zegt altijd dat Kerstmis over God gaat  

en niet over cadeautjes en zo, zoals Sinterklaas,  

en nou wil ik dus God ook op mijn tekening zetten,  

maar wie is nou God en hoe ziet Hij eruit?” ratelt ze.  

Papa blijft weer even stil. Hij denkt na.  

En Sven kijkt in zijn voetbalplaatjes-boek. 
 

Eindelijk geeft papa antwoord.  

“Niemand weet hoe God eruit ziet”, zegt hij.  

“Wij mensen kunnen Hem niet zien, zoals we elkaar zien.  

En dat is eigenlijk best lastig. Zelfs God vond dat niet zo fijn.  

Daarom liet Hij Jezus geboren worden, op aarde, gewoon als mens.”  

“Het baby’tje van Kerstmis!” roept Maud.  

“Precies”, zegt papa, “maar dat baby’tje Jezus werd groot.  

Hij sprak wijze woorden.  

Hij was goed voor iedereen en altijd eerlijk.  

Zo kun je aan Jezus zien wie God is.  

Weet je wat, zullen we naar de kerststal gaan kijken?”  

“Ja!” roepen ze in koor. De kerststal staat in de kerk.  

Ze kijken naar de beelden. Maud aait een lammetje.  

Sven loopt naar het kribje met het kindje Jezus erin.  

Vreemd. Hij heeft het wel vaker gezien,  

maar ziet het nu toch met andere ogen.  

Dan vraagt Sven: “Papa? Kon Jezus goed voetballen?”  


