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Pastoraal team 

 
 

 

 

            

      pastoor J. van Velthoven 

          ➢  Parochieadministrator 

 

        diaken S. Lange, teamleider 

        06-25338903  

      @  diaken.lange@sint-jan-de-doper.nl 

      ➢  Gezin en Geloof 

                        ➢  Caritas en Diaconie 

 

           diaken G. Fennema 

        06-30948209 

            @  diaken.fennema@sint-jan-de-doper.nl 

      ➢  Communicatie en roosters voor de vieringen 
                     

           pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker 

        06-51958259 

      @  pastoraalwerkster.vermeulen@sint-jan-de-doper.nl 

      ➢  Gezin en Geloof 

 

 

   

 

 

 

      

      Wilt u iemand van het pastoraal team mailen of bellen  

      dan vindt u hierboven de contactgegevens.  
     

      ➢ De Nieuwsbrief van Parochie Sint Jan de Doper  

      verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 10.000  

      @     redactie@sint-jan-de-doper.nl  

06 - 83 40 97 87 

 

    NOODNUMMER PASTORAAL TEAM  

www.sint- jan-de-doper.nl  



 

 
Voorwoord 

 
Onze eerste Nieuwsbrief van alweer de vijfde jaargang is bijna twee maanden 

geleden bij u in de bus “gevallen”. Deze thematische Nieuwsbrief ging groten-

deels over de Actie Kerkbalans. Kort gezegd, een oproep aan de inwoners 

van onze kernen om onze parochie financieel te steunen. Misschien bent u  

er nog niet aan toegekomen of bent u vergeten om uw parochiebijdrage voor 

2024 over te maken. Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u de bankrekening-

nummers van alle kernen. 

 

Gelukkig is onze parochie meer dan een vragende parochie. Pasen staat  

voor de deur, na een gitzwarte week waarin het lijden en sterven van Jezus 

centraal staat, komt er met PASEN een periode aan van opnieuw opstaan. 

HOOPvol kijken we naar de toekomst. In de bijdrage van het team leest u  

hierover. 

 

Op 6 april is er in Veenendaal een conferentie over de Missionaire Parochie 

met als thema: “Volg mij”. De website met alle info staat in het item vermeld. 

 

In het artikel van de parochieadministrator leest u over weer een verandering 

in het pastorale team. In alle vieringen in het laatste weekend van februari is 

dit als kanselbericht voorgelezen. Pastoraal werkster, Pauline Vermeulen  

aanvaardt per 1 april 2024 een nieuwe betrekking in het bisdom Den Bosch. 

Over de praktische consequenties en de zoektocht naar een mogelijke  

oplossing leest u in genoemd artikel. 

 

In een volgend artikel schrijft onze administrator over de terugloop van het 

aantal kerkbezoekers. Hoe dat we dit tij proberen te keren. Dit kan eventueel 

gevolgen hebben voor de kerkgebouwen in onze kernen. Mogelijk bent u  

de juiste persoon, die hierover zijn/haar gedachte kan/wil laten gaan? 

 

De vrijwillig(st)ers van De Gilse Passion worden dit keer in het zonnetje gezet. 

De organisatoren vertellen in een interview over het ontstaan van de Gilse 

variant van dit bekende TV programma. 

Op vrijdag 29 maart om 20.00 uur wordt deze Passion buiten ‘live’ uitgevoerd 

met de kerk van Gilze op de achtergrond. U allen, ook van buiten Gilze, bent 

van harte uitgenodigd voor dit sfeervolle event.  

 



 

 
We zijn door een woestijn gegaan,  

nu is er Licht 

 
In de veertigdagentijd die voorafgaat aan Pasen hebben wij ons ieder op  

z’n eigen manier voorbereid. In de kerk hoorden we oude verhalen van  

mensen die ook zo’n weg zijn gegaan. Over het volk Israël op hun tocht  

naar het beloofde Land. Over Mozes op de berg, toen hij de Wet in tien  

geboden van God ontving. Jezus zelf trok zich veertig dagen in de woestijn 

terug om zich voor te bereiden op zijn zending onder de mensen. 

We begonnen onze tocht op Aswoensdag.  

Daarna veertig dagen om ons te bezinnen op ons leven en ons geloof.  

Elke week komen we een stapje dichterbij het grote feest van Pasen.  

Voor het zo ver is, maken we nog een intensieve week mee.  

We noemen die de Goede Week of Stille Week.  

Deze week begint met Palmzondag en loopt tot en met Stille Zaterdag.  

De week eindigt in de Paaswake, die geheel in het teken van het lijden  

en sterven van Christus staat.  

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de  

blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus, gezeten op een jonge ezel, 

wordt door een jubelende menigte welkom geheten.  

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Het is het begin van drie  

belangrijke vieringen, die we het Paastriduüm noemen. Het Paastriduüm  

begint met de avondmis van Witte Donderdag. Tijdens de avondviering  

zijn we verbonden met het Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen hield.  

Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de eucharistie en het priester-

schap in. De dag is vernoemd naar de liturgische kleur. Wit staat voor  

'goed', 'vreugdevol' en 'heilig'. Jezus weet dat Hij moet lijden en vraagt  

ons met Hem te bidden. ‘Blijf deze nacht bij Mij’.  

        Goede Vrijdag:      

        de dag waarop we herdenken dat Jezus  

        Christus werd gegeseld en aan het kruis  

        genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo  

        leert de kerk, heeft Jezus Christus ons  

        verlost. Goede Vrijdag is de droevigste  

        dag van het kerkelijk jaar en van het  

        Paasfeest in het bijzonder. Het lijden  

        en sterven van Jezus staan centraal.  



 

 

Toch wordt gesproken van 'Goede' Vrijdag. Het woord 'goede' herinnert ons 

eraan dat Jezus is gestorven om de mensen te verlossen. Goede Vrijdag is  

het einde van de veertigdagentijd, het einde van de vastentijd. Goede Vrijdag 

maakt ons stil. Die stilte voelen we ook op zaterdag.  

Stille Zaterdag. We herdenken het verblijf van Jezus in zijn graf. Het is een  

dag van stille bezinning die eindigt bij Paaswake. De Paaswake bestaat uit  

een aantal aparte onderdelen. Eerst wordt het nieuwe Licht binnengedragen. 

Dan volgt de dienst van het woord waarbij de uittocht uit Egypte en de  

bevrijding van slavernij centraal staan. De lezingen verwijzen ook naar het 

Paaslam dat werd geslacht.  

Na de hernieuwing van ons doopsel vieren we de eucharistie. We gaan met 

Jezus en zijn leerlingen aan tafel. De priester neemt, zoals Jezus toen deed, 

brood en wijn, spreekt het dankgebed en herhaalt de woorden van Jezus:  

'Eet van dit brood, het is mijn lichaam; drink uit deze beker, want het is  

mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt. Blijf dit doen om Mij te gedenken.'  

Nu begint voor ons de Paastijd.  

Een periode van vijftig dagen die eindigt op het hoogfeest van Pinksteren.  

Dan stort Jezus de heilige Geest over ons uit en kunnen wij als leerlingen  

van Hem onze reis vervolgen; een Reis van Hoop. Van hoop op eeuwig leven 

in Zijn nabijheid. 



 

 
     

    Afscheid  

    pastoraal werkster  

    Pauline Vermeulen-Dekker 

 

 
In het weekend van 24/25 februari 2024 is in alle kernen van onze parochie 

medegedeeld dat pastoraal werkster Pauline Vermeulen-Dekker met ingang 

van 1 april 2024 een benoeming in het bisdom Den Bosch heeft aangenomen.  

 

Zij is door bisschop de Korte benoemd tot pastoraal werkster voor de    

Odulphus van Brabantparochie in Oirschot. Omwille hiervan heeft Pauline  

ontslag gevraagd voor haar aanstelling als pastoraal werkster in onze  

parochie. Bisschop Liesen geeft haar m.i.v. 1 april 2024 eervol ontslag. 

 

Op zondag 17 maart hebben we afscheid genomen van Pauline tijdens en  

na de familieviering in de H. Willibrorduskerk in Alphen.  

 

Pauline Vermeulen is bijna 15 jaar pastoraal werkster geweest in onze  

parochie. Zij werd per 1 juni 2009 door bisschop Van den Hende benoemd  

tot lid van het pastoraal team voor de toenmalige zes parochies in de regio 

Alphen-Gilze.  

 

In de jaren dat zij werkzaam was binnen onze parochie is Pauline zich  

steeds meer gaan toeleggen op de pastorale zorg voor jonge gezinnen.  

Met hen en voor hen heeft zij jonge parochianen kennis laten maken met  

het geloof en zo gebouwd aan een vitale, gastvrije en liefdevolle parochie.   

 

Na bijna 15 jaar pastorale arbeid in onze omgeving was Pauline toe aan  

een nieuwe uitdaging. Zij vond die in het parochiepastoraat in Oirschot en 

Best, dicht bij haar woonplaats Eindhoven.  

 

Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben begrip voor die keuze  

en danken Pauline voor haar inzet en arbeid in onze parochie.  

Graag wensen we haar Gods zegen.   

 



 

 
Bezetting pastorale team 
 

Zoals u weet was de bezetting van het pastorale team met het vertrek van 

Pastoor Demmers al uitgedund en met het vertrek van Pauline Vermeulen 

zelfs gehalveerd. Wij vragen uw begrip voor deze onverwachte ontstane  

situatie. Ook onze diakens Stefan en Gerrit, met de steun en inzet van Marita, 

kunnen niet alle gaten blijven dichtlopen. We zoeken naar mogelijkheden  

en spreken met het bisdom over de invulling van de vacatures en over  

de wijze waarop het geloofsleven in onze parochie voortgang kan krijgen.  

 

Helaas kunnen wij u bij het schrijven van dit bericht nog niet informeren over 

de uitkomst van de gesprekken die gaande zijn met het bisdom, maar weet 

dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn!  

 

God roept, ook in onze tijd, arbeiders in de wijngaard van onze parochie. 

Graag uw vertrouwen en gebed. 

 

 

Namens het parochiebestuur en pastorale team, 

 

Pastoor Jochem van Velthoven 

Parochieadministrator  



 

 
Levende stenen bouwen aan de Kerk  

van vandaag en morgen 

 
In de wandelgangen binnen en buiten onze geloofsgemeenschappen  

wordt veel gesproken over onze kerkgebouwen.  

Hoe gaat het verder, moeten er kerken sluiten, wanneer, hoe, door wie?  

 

Als we heel eerlijk zijn, zien we allemaal dat het kerkbezoek in de afgelopen 

jaren sterk is afgenomen, ook in de kerken van onze parochie.  

We zien wel nieuwe aanwas bij de jonge gezinnen (vergroening), maar  

kunnen hiermee de vergrijzing nog niet opvangen.  

 

We zetten stappen om een missionaire parochie te worden.  

Een parochie die erop uitgaat, om de vreugdevolle boodschap van Jezus  

te verkondigen in woorden en in daden. We willen weer een bloeiende  

geloofsgemeenschap worden, vitaal - gastvrij - liefdevol, waar iedereen  

welkom is, waar we met mensen op zoek gaan naar zingeving, de Bron  

van ieders bestaan.  

 

Maar deze ontwikkeling heeft tijd nodig. Om de beweging te maken van  

een onderhoudende kerk naar een missionaire kerk, moeten we starten bij 

onszelf. Het vraagt om een cultuurverandering, een geloofsverdieping, het 

aangaan van een persoonlijke relatie met Jezus. We richten ons op 2030! 

 

Ook in onze parochie zullen kerken moeten sluiten.  

De Willibrorduskerk in Alphen is aangewezen als parochiekerk - deze kerk  

proberen we te behouden.  

De andere kerken zullen op termijn moeten sluiten, maar hier zijn wij als  

parochiebestuur heel voorzichtig mee.  

 

We hebben geen masterplan klaarliggen, maar willen samen met u  

de stappen zetten die nodig zijn. En we hopen dat u samen met ons wilt  

nadenken of er een andere bestemming mogelijk is. De regie hiervoor  

ligt bij het parochiebestuur, de parochie Sint Jan de Doper is immers  

eigenaar van de gebouwen.  

Hierbij worden wij geadviseerd en ondersteund door het bisdom Breda.  



 

 

Graag uw gedachten, ideeën richten aan het parochiebestuur. Wij informeren 

op onze beurt de PKC’s (parochiekerncommissies), parochianen en andere 

belanghebbenden.  

 

We zijn hoopvol, mensen met een nieuwe visie. Wat de toekomst brengt,  

ligt in Gods hand en aan die hand wandelen wij mee.  
 

 

 

 

Wij nodigen u uit om met ons mee te denken, wat is wenselijk, nodig en  

mogelijk. Hoe kunnen we andere vormen en plaatsen creëren waar we  

als gelovigen samen kunnen blijven komen? De eerste leerlingen van Jezus  

kwamen samen in de bovenzaal of in een of ander huis.  
 

 

 

 

 

Namens het parochiebestuur, 

 

Pastoor Jochem van Velthoven 

Parochieadministrator  

Foto: Max van Dijk 



 

 
Vieringen Parochie Sint Jan de Doper  

www.sint- jan-de-doper.nl  

 

 

Palmzondag 
Za 23 mrt Gilze  19:00 uur    

Zo 24 mrt Chaam 09:30 uur   

  Alphen  11:00 uur   

 

 

Wo 27 mrt   Oosterhout  19:00 uur Chrismamis 

 

Witte Donderdag  
Do 28 mrt Alphen  19:00 uur  

 

Goede Vrijdag 
Vrij 29 mrt Gilze  15:00 uur  

  Riel  15:00 uur 

  Alphen 15:00 uur Kruisweg 

  Baarle 15:00 uur 

  Chaam 15:00 uur 

  Alphen 19:00 uur 

 

Paaswake  
Za 30 mrt Alphen 20:00 uur  

 

1
e
 Paasdag    zomertijd gaat in 

Zo 31 mrt Gilze  09:15 uur  

  Baarle 09:30 uur 

  Chaam 09:30 uur 

  Riel  09:30 uur 

  Alphen 11:00 uur 

 

Ma 1 apr      2
e
 Paasdag geen vieringen 

  



 

 

Za 6 apr Baarle geen Viering i.v.m. conferentie Missionaire Parochie 
Zo 7 apr Riel  09:30 uur   
  Alphen 11:00 uur   
 
Za 13 apr Gilze  19:00 uur   
Zo 14 apr Chaam 09:30 uur   
  Alphen 11:00 uur   
  
Za 20 apr Baarle 19:00 uur   
Zo 21 apr Riel  09:30 uur   
  Alphen 11:00 uur Familieviering 
 
Za 27 apr Gilze  19:00 uur   
Zo 28 apr Chaam 09:30 uur   
  Alphen 11:00 uur   
 
Za 4 mei Baarle 19:00 uur  
Zo 5 mei Riel  09:30 uur  
  Alphen 11:00 uur  
 

Hemelvaart 
Do 9 mei Alphen 11:00 uur  
 
Za 11 mei Gilze  19:00 uur  
Zo 12 mei Chaam  09:30 uur  
  Alphen 11:00 uur 
 
Za 18 mei Baarle geen Viering 
 
 

1
e
 Pinksterdag 

Zo 19 mei Alphen 11:00 uur  
  Oosterhout 11:00 uur Vormselviering 
 

Ma 20 mei 2
e
Pinksterdag geen Vieringen  

 
Za 25 mei Gilze   19:00 uur  
Zo 26 mei Chaam 09:30 uur  
  Alphen 11:00 uur  
 
Za 1 juni Baarle 19:00 uur  
Zo 2 juni Riel  09:30 uur  
  Alphen 11:00 uur  
 

Za 8 juni Gilze  19:00 uur  
Zo 9 juni Chaam 09:30 uur  
  Alphen 11:00 uur  



 

 

Za 15 juni Baarle 19:00 uur  
Zo 16 juni Riel  09:30 uur  
  Alphen 11:00 uur    Familieviering  
                       1

e
 Heilige Communie 

Za 22 juni Gilze  geen Viering 
Zo 23 juni Chaam geen Viering 
  Alphen 11:00 uur Feest  
      Sint Jan de Doper 
Za 29 juni Baarle geen Viering 
Zo 30 juni Chaam geen Viering 
  Alphen 11:00 uur   
 
Za 6 juli Baarle 19:00 uur  
Zo 7 juli Riel  09:30 uur  
  Alphen 11:00 uur  
 
Za 13 juli Gilze  19:00 uur  
Zo 14 juli Chaam 09:30 uur  
  Alphen 11:00 uur  
 
Za 20 juli Baarle 19:00 uur  
Zo 21 juli Riel  09:30 uur  
  Alphen 11:00 uur  
 
Za 27 juli Gilze  19:00 uur  
Zo 28 juli Chaam 09:30 uur  
  Alphen 11:00 uur  
 

 

 

 

 

 

 

Vieringen in het weekend 
 

Alphen:   iedere zondag een viering om 11.00 uur in de parochiekerk 

Baarle-Nassau:     1
e
 en 3

e
 weekend van de maand op zaterdag om 19.00 uur 

Chaam:   2
e
 en 4

e
 weekend van de maand op zondag om 09:30 uur 

Gilze:   2
e
 en 4

e
 weekend van de maand op zaterdag om 19.00 uur 

Riel:   1
e
 en 3

e
 weekend van de maand op zondag om 09:30 uur 

 

Op de website van onze parochie  www.sint-jan-de-doper.nl 

en in de weekbladen vindt u de actuele data en tijden van de vieringen. 

 

De vieringen in de Parochiekerk zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  
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Hartelijk dank voor uw (jaarlijkse) financiële bijdrage. Is het u dit jaar ontgaan? 

U kunt uw parochiebijdrage (het adviesbedrag vanuit het bisdom is € 160,= )

en/of gift overmaken op de rekening van uw kern; 

 

NL94RABO0102303487  R.K. Parochie Sint Jan de Doper kern Alphen 

NL37RABO0103809856  R.K. Parochie Sint Jan de Doper kern Baarle-Nassau 

NL06RABO0110103580  R.K. Parochie Sint Jan de Doper kern Chaam 

NL69RABO0116609400  R.K. Parochie Sint Jan de Doper kern Gilze 

NL36RABO0102305889  R.K. Parochie Sint Jan de Doper kern Riel 

NL13RABO0152301267  R.K. Parochie Sint Jan de Doper kern Ulicoten 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vieringen door de week 
 

Op weekdagen zijn er ook vieringen waar u bij aan kunt sluiten. 
 

Maandag om 15.00 uur in woonzorgcentrum Janshove te Baarle-Nassau 

Dinsdag om 10.00 uur in woonzorgcentrum De Hoogt te Alphen 

1
e
 Dinsdag van de maand om 19.00 uur in het parochiezaaltje te Ulicoten 

Woensdag om 14.30 uur in woonzorgcentrum St. Franciscus te Gilze 

Woensdag om 19.00 uur (in de periode van 1 mei tot 1 oktober)  

in de St. Salvatorkapel Nijhoven Baarle-Nassau. 

Donderdag om 09.30 uur in de sacristie van de kerk te Riel 

2
e
 en 4

e
 Vrijdag vd maand om 10.30 u woonzorgcentrum De Geerhof Chaam 



 

 
Eerste Heilige Communie en H. Vormsel 

 
Zondag 18 februari hebben  

de communicanten en vormelingen 

een speurtocht in de kerk gedaan.  

Pastoor van Veldhoven heeft  

het sacrament van het doopsel 

uitgelegd. Ook heeft hij het verhaal  

van de heilige Willibrordus verteld. 

 

De COMMUNICANTEN  

worden in de familievieringen  

verder voorbereid op  

de Eerste Heilige Communie  

op zondag 16 juni 2024. 

 

De VORMELINGEN  

zullen hun H. Vormsel ontvangen  

in de Basiliek van Oosterhout 

op zondag 19 mei 2024.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Conferentie Missionaire Parochie  

 
Op 6 april wordt in Veenendaal de derde conferentie Missionaire Parochie  

georganiseerd. Een gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van  

inspiratie en ontmoeting. Pastoor Van Velthoven organiseert vanuit zijn  

parochie in Oosterhout een bustocht naar deze conferentie. Natuurlijk zijn  

ook parochianen uit onze parochie  

hiervoor van harte uitgenodigd.  

Meer info, het programma  

en aanmelden via de website: 

 

www.missionaireparochie.nl  



 

 
Devotiekapel Ulicoten 

 
We hebben in Ulicoten het prachtig landelijk gelegen Bernarduskapelletje, 

maar een devotiekapel in het dorp waar mensen ook binnen kunnen gaan  

en zitten is zeer gewenst. 

 

De H. Bernarduskerk is eind 2022 gesloten voor de eredienst en wordt nu  

door de parochie verhuurd aan het bisdom Breda als depot voor kerkelijke 

goederen die komen uit andere kerken van het bisdom die ook gesloten  

zijn of worden. 

 

Het parochiebestuur heeft in haar gebouwenplan staan dat, indien een kerk 

wordt gesloten, er in die kern een plaats moet blijven van bezinning en geloof.  

 

In de maanden maart en april wordt er gewerkt aan het realiseren van  

die devotiekapel in een gedeelte van de H. Bernarduskerk in Ulicoten. 

De kapel komt rechtsachter in de kerk, de oostzijde, waar de Mariakapel is. 

Er komt een geheel eigen entree die ontworpen is door architect Bas Backx  

uit Alphen.  

 

Wij hopen dat velen straks hun weg naar de nieuwe devotiekapel gaan vinden 

om samen te komen, te bidden of simpelweg om een kaarsje op te steken.   

 



 

 
Vrijwilligers centraal:    De Gilse Passion 

 
Sinds kort zetten we in onze Nieuwsbrief  

een groep vrijwilligers in onze parochie centraal.  

Dat doen we in de vorm van een interview. Deze keer zitten we rond de tafel  

met de organisatoren van De Gilse Passion: Joyce de Vet-Timmermans,  

Annelies Bakker, Carla de Bruijn, Petra de Vet en Ernest olde Scheper. 

 

We beginnen maar even bij het begin.  

Voor wie het nog niet kent; wat is de Gilse Passion eigenlijk precies? 

De Gilse Passion vertelt het lijdensverhaal van Jezus op een eigentijdse én 

lokale manier. We zijn geïnspireerd door de landelijke “The Passion”.  

We doen het echter wel op onze eigen manier, met zangeressen en zangers, 

muzikanten en spelers uit Gilze en omgeving. 

 

Hoe is de Gilse Passion ontstaan? 

Zo’n 10 jaar geleden kregen een aantal van ons hetzelfde idee. We hadden 

“The Passion” enkele keren op tv gezien. We vonden het een mooi evenement 

en het leek ons erg leuk om dit in ons dorp te organiseren.  

Foto’s: Cor de Kok 



 

 

Zo gezegd, zo gedaan. We hebben toen letterlijk in 6 weken, van carnaval  

tot aan Goede Vrijdag, de eerste Gilse Passion “uit de grond gestampt”. 

Door veel enthousiaste ondersteuning van allerlei bedrijven, verenigingen en 

natuurlijk veel vrijwilligers en de kerk in Gilze is dit gelukt. En we mogen wel 

zeggen dat het direct een succes was: enkele honderden toeschouwers en 

ontzettend veel positieve reacties. 

 

Wie organiseren de Gilse Passion? 

De huidige werkgroep bestaat uit 5 personen: Joyce de Vet-Timmermans,  

Annelies Bakker, Carla de Bruijn, Petra de Vet en Ernest olde Scheper.  

Ook Corien Graumans zat de laatste jaren in onze werkgroep. Helaas is zij 

afgelopen december na een ziekbed veel te jong overleden. Corien is echter 

nog wel nauw betrokken geweest bij de voorbereiding voor dit jaar. Zo heeft  

ze onder andere de liedkeuze van dit jaar nog mee bepaald. We hopen dat  

ze deze Gilse Passion van boven meekijkt en tevreden is met het resultaat. 

Maar de werkgroep is slechts het topje van de ijsberg.  

Chanterelles is de kern van het koor. Dit koor wordt aangevuld door verschil-

lende zangers en zangeressen van diverse koren, bands enzovoorts.  

Zij worden begeleid door de Gilse Passion-band, als we ze zo mogen noemen. 

Ook hebben we een groep spelers die het verhaal opvoeren. Deze spelers 

worden bij de intocht met het kruis begeleid door Gils Geweld. En een aantal 

jaren deden ook een aantal danseressen mee. De laatste twee jaar zijn die 

danseressen er niet meer bij. Niet omdat de dans niet goed was, maar omdat 

we niet altijd hetzelfde willen laten zien. Wat verandering inbrengen is wel 

goed. Uiteraard mogen we ook alle mensen achter de schermen niet vergeten: 

licht en geluid van Edreco, foto- en filmopnamen, koffieschenkers enzovoorts. 

 



 

 

Sinds wanneer wordt de Gilse Passion georganiseerd? 

De eerste Gilse Passion dateert al weer van 2014. Overigens zag die er toch 

wel heel veel anders uit dan nu: Chanterelles zong toen nog zonder de extra 

koorleden. Ook de band was er toen nog niet bij; de muziek kwam uit een key-

board. En buiten de dragers van het kruis hadden we ook nog geen spelers.  

 

Hoe is de Gilse Passion ontvangen? 

Ontzettend goed! Zoals we al zeiden waren er veel mensen komen kijken en 

die waren allemaal erg positief over het resultaat. Als organisatoren hebben 

we er van begin af aan voor gekozen om het zo laagdrempelig mogelijk te  

maken. Met dat uitgangspunt in ons achterhoofd hebben we er heel bewust 

voor gekozen om de Gilse Passion buiten, voor de kerk op te voeren. Zo kan 

iedereen die dat wil langs komen lopen om te kijken en zonder bezwaar weer 

verder lopen. Hoewel dat laatste niet zo veel gebeurt. We hebben daar boven-

dien een prachtig natuurlijk podium, met een bijzonder en imposant decor.  

Alleen bij regen gaan we naar binnen en voeren we het ín de kerk op. Tot op 

heden hebben we dat overigens pas 1 keer hoeven doen. Dat was wel even 

spannend, maar viel uiteindelijk ook erg goed uit. 

 

Is de Gilse Passion ook interessant voor inwoners van buiten Gilze? 

Natuurlijk! We vertellen het bekende verhaal van de laatste week van het  

leven van Jezus. Dat doen we met spel en liedjes. Met teksten, dit jaar voor  

de tweede keer geschreven door Dirk Terpstra. Dirk weet op een heel mooie 

manier dat bekende verhaal te koppelen aan de tijden van nu. Het gaat dan 

over zaken die iedereen kent en herkent. 

 

Wat is het specifiek “Gilse” van de Gilse Passion? 

Het is natuurlijk in Gilze en de meeste koorleden, spelers, muzikanten en  

anderen die de Gilse Passion maken, komen uit Gilze of de directe omgeving. 



 

 
Wat zijn de grootste…uitdagingen waar je tegen aanloopt  

bij de organisatie? 

Zoals je inmiddels begrepen zult hebben, zijn er veel mensen betrokken bij  

het evenement; zowel voor als achter de schermen. Voor een belangrijk deel 

kunnen zij in groepen hun voorbereidingen doen. Maar het is essentieel om 

minimaal enkele keren samen te repeteren. Het is best een uitdaging om al  

die mensen bij die repetities te krijgen. Iedereen heeft het druk. 

Daarnaast hebben we vooral bij de spelers te maken met, buiten een harde 

kern van oudgedienden, de nodige doorstroom. Dat is natuurlijk helemaal  

prima, maar dat vraagt natuurlijk wel iets meer van iedereen.  

Wat ook wel een uitdaging is, maar toch van iets andere orde: we proberen 

steeds nieuwe ideeën uit. Zo was m.n. Joyce van begin af aan voorstander  

van een band in plaats van begeleiding door een keyboard. We hebben een 

keer gewerkt met levende tableaus gedurende de scenes, we hebben een  

aantal jaren danseressen gehad enzovoort. Zo zorgen we dat de Gilse  

Passion ook fris blijft. 

 

Jullie zeiden al dat de eerste Gilse Passion er nogal anders uitzag  

dan de laatste. Hebben jullie bijzondere ideeën voor dit jaar? 

Natuurlijk, maar of we dat allemaal al gaan vertellen? Ik zou zeggen:  

kom kijken en luisteren (en meezingen, als je dat wilt!). Laat je verrassen. 

Een ding willen we al wel verklappen: de muziek en de zang zullen dit jaar  

nog prominenter aanwezig zijn.  

 

We hopen veel van de lezers van de Nieuwsbrief te zien op vrijdag 29 maart. 

Klokslag 20:00 uur start De Gilse Passion. 

      

           U kunt de Gilse Passion ook steunen.  

           Scan dan deze QR code met uw smartphone.  

           De werkgroep is dankbaar voor iedere bijdrage!  

29 maart 2024 
Om 20:00 uur 



 

 Je bent goed zoals je bent. 
 

Dat brilletje is lelijk, zegt kleine Marvin tegen Roos,  

het is vreselijk lelijk. Roos kijkt sip… Nou zeg, moppert ze,  

ik heb het net mooi opgepoetst. Het glinstert en het glanst.  

En toch… zegt Marvin… en toch vind ik het oerlelijk.  

Roos wordt er verdrietig van en stopt haar brilletje snel weg.  

Daar loopt ze dan, het kleine mooie meisje, met haar  

traantjes in haar oogjes, ze gaat op weg naar haar huis.  

Maar dat is niet zo eenvoudig, want zonder haar brilletje  

ziet ze niet zo goed. Boing… daar loopt kleine Roos  

zomaar tegen een paaltje. Kijk uit, roept Marvin, die  

achter haar aangelopen is, je kijkt helemaal niet waar je loopt.  

Roosje zegt niks, verdrietig loopt ze verder en ze denkt bij zichzelf,  

daar kan ik toch niks aan doen, ik zie niet goed zonder bril.  

Het duurt niet lang of Roos struikelt over een tak op de weg, daar  

ligt ze… languit op de grond. Dom hoor, roept Marvin, heel dom.  

Je moet kijken waar je loopt. Dat doe ik ook wel, denkt Roosje  

bij zichzelf. Ze staat weer op en loopt zonder iets te zeggen  

verder. Ze moet bijna huilen. Ze komt bij het kruispunt en  

wil net oversteken over de grote weg als Marvin haar ineens terugtrekt.  

Kijk uit.. roept hij, er komt een auto aan. Hij is boos op Roos en zegt: Waarom 

kijk je nou niet uit.. en dan zegt Roosje: ik kijk wel uit, maar mijn oogjes zijn niet 

zo goed, daarom heb ik een brilletje nodig, een brilletje om mij te helpen om  

alles goed te zien. Marvin wordt er stil van. Oh, zegt hij, maar waarom heb je  

jouw bril dan niet op? Omdat jij het stom vond, zegt Roos. Ze pakt haar brilletje 

weer uit haar zak en zet het snel weer op. Ze ziet alles weer beter dan ooit, ze 

voelt zich ook weer beter dan ooit, ze lacht blij. Oei, zegt ze, wat ben jij lelijk en 

ze kijkt lachend naar Marvin. Nu is Marvin sip. Grapje, zegt Roos. Ik meen er niks 

van hoor. Marvin je bent goed zoals je bent. Dat is lief van Roos dat ze niet  

akelig doet tegen Marvin, maar juist aardig blijft. En weet je… Roos zegt wat 

Jezus ook tegen ons zegt, je bent goed zoals je bent. Roos had haar bril nodig 

om goed te kunnen zien en er zijn heel veel mensen die iets nodig hebben om 

iets goed te kunnen. Dat geeft helemaal niks, want iedereen, ook Roos met haar 

brilletje en ook Marvin met zijn gemene opmerking, is volgens Jezus een parel. 

Een mooie glimmende parel, Jezus wil heel graag die parel oppoetsen en nog 

mooier maken en dat mag en dat is bij Marvin zeker nodig, want zulke gemene 

opmerkingen zijn niet goed. Marvin heeft er veel spijt van en zegt gelukkig toch 

nog: Roos je bent toch wel mooi hoor! Lief hè?                           (gelovenisleuk.nl) 


