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Pastoraal team 

 
 

 

 

    

                          pastoor J. Demmers 

        013-5081215 

      @  pastoor.demmers@sint-jan-de-doper.nl 

      ➢  Teamleider, Voorzitter Parochiebestuur, Liturgie 
           

           diaken G. Fennema 

        06-30948209 

            @  diaken.fennema@sint-jan-de-doper.nl 

      ➢  Communicatie en roosters voor de vieringen 
           

           diaken S. Lange  

        06-25338903  

      @  diaken.lange@sint-jan-de-doper.nl 

                        ➢  Caritas en Diaconie 

           

           pastoraal werkster P. Vermeulen-Dekker 

        06-51958259 

      @  pastoraalwerkster.vermeulen@sint-jan-de-doper.nl 

      ➢  Gezin en Geloof 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Wilt u iemand van het pastoraal team mailen of bellen  

      dan vindt u hierboven de contactgegevens.  
     

      ➢ De Nieuwsbrief van Parochie Sint Jan de Doper  

      verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 10.000  

      @     redactie@sint-jan-de-doper.nl  

06 - 83 40 97 87 

 

       NOODNUMMER PASTORAAL TEAM 



 

 

www.sint- jan-de-doper.nl  

Voorwoord 

 
Op de kaft van deze editie, Nieuwsbrief nummer 4 van jaargang 4,  

staat pastoor Demmers.  

In de viering van 24 september viert hij naast zijn priesterjubileum  

zijn afscheid als pastoor van onze parochie. Het is duidelijk dat er  

geen ‘nieuwe’ pastoor, dat er geen opvolger voor hem zal komen.   

Met de ontwikkeling van de missionaire parochie zal er in het  

bisdom Breda gewerkt gaan worden in pastorale zones.  

De parochies in deze zones gaan intensief samenwerken.  

Onze parochie is ingedeeld in zone oostkant van Bisdom Breda.  

 

Het lijkt misschien dat het vertrek van onze pastoor en de organi- 

satorische verandering in ons bisdom met elkaar in verband staan.  

Niets is minder waar, beide gebeurtenissen staan los van elkaar.  

In deze Nieuwsbrief leest u over de praktische gevolgen. 

 

Beide gebeurtenissen markeren toch wel een verandering in onze  

nog prille Sint Jan de Doper Parochie. Naast het gewone werk  

van het pastoraal team kan/zal mogelijk extra inzet van vrijwilligers  

gevraagd worden. 

 

In onze vorige Nieuwsbrief zijn we (n.a.v. onze enquête) gestart  

met een artikelenreeks over vrijwilligers in onze parochie.  

Ook dit heeft geen enkel verband met al het voorgaande.  

Gewoon een toevallige samenloop van omstandigheden.  

Dit keer staan de vrijwilligers van de kapel OLV ter Sneeuw in Chaam  

extra in de belangstelling, een zeer lezenswaardig stukje! 

 

De redactie hoopt dat ze voor u allen een weer lezenswaardige  

Nieuwbrief heeft samengesteld.  

 

U allen weer veel leesgenot toegewenst. 



 

 
Jubileumviering en Afscheid pastoor Demmers 

 
Zondag 24 september is het precies 40 jaar geleden  

dat pastoor Jos Demmers priester werd gewijd.  

Dat vieren wij met een hele bijzondere en feestelijke  

viering op die dag in onze parochiekerk in Alphen  

om 11.00 uur. U bent allen van harte welkom!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op die dag neemt pastoor Demmers ook afscheid van onze parochie  

Sint Jan de Doper, hij gaat met emeritaat. Helaas heeft het bisdom ons laten 

weten dat we geen nieuwe pastoor meer krijgen in onze parochie. Dus  

pastoor Demmers was onze laatste eigen pastoor. De priesters van zone 

oostkant van Bisdom Breda zullen bij ons voorgaan bij een eucharistieviering.  

 

Wij willen onze pastoor een hele mooie jubileumviering en een hartelijk  

afscheid aanbieden. Daarom is een werkgroep al een hele tijd bezig om  

zoveel mogelijk mensen te betrekken bij deze viering.  

De beide gildes uit onze parochie, het Sint Ambrosius Gilde van Gilze en  

het Sint Willibrordusgilde van Alphen, zullen aanwezig zijn in de viering.  

Er zijn verschillende koren: mensen van onze parochiële zangkoren zullen  

samen zingen in het gelegenheidskoor Sint Jan de Doper, daarnaast zingen  

de leden van het Cambokoor en het Fiorettikoor ook samen. Vanuit iedere  

kern is er een lector gevraagd en ook de acolieten komen uit diverse kernen.  

Foto: Jules van Iperen 



 

 

 

Vrijwilliger worden is een kunst 

Vrijwilligers krijgen is een gunst 

Vrijwilligers hebben is een geluk 

Want vrijwilliger zijn is  

vrijblijvend en verbonden  

niet gebonden 

Onbetaalbaar  

maar niet te koop 

Positief denken  

en doen met gevoel 

voor de ander en jezelf  

een goed gevoel 
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U bent allen uitgenodigd bij deze unieke viering.  

Als u de pastoor een beetje kent, hoeft u niet bang te zijn dat de viering  

heel lang gaat duren. We denken maximaal anderhalf uur.  

 

Na de viering bent u welkom bij het Cultureel Centrum Den Heuvel,  

waar u de pastoor persoonlijk gedag kunt zeggen.  

Er is voor alle aanwezigen koffie, thee, broodjes en daarna ook een drankje.  

We hopen u te ontmoeten op deze bijzondere dag! 

Want daar alleen kan liefde wonen 

daar alleen is het leven goed 

Waar men blij en ongedwongen 

ook wat voor een ander doet 

Een zachte blik een goede daad 

een vriendelijk woord een blij gelaat 

Al lijkt het soms weinig wat je doet 

het geeft veel meer dan jezelf vermoedt 

 

Bedenk dus 

je bent beslist niet overbodig 

want iedere vrijwilliger is hard nodig 



 

 
De toekomst van Sint Jan de Doper 

 
Op 24 september is het 40 jaar geleden dat onze pastoor Demmers tot priester 

werd gewijd. We staan bij dit jubileum stil in een plechtige Eucharistieviering 

om 11:00 uur in de H. Willibrorduskerk in Alphen.  

Meer hierover leest u in een artikel elders in deze Nieuwsbrief. 

 

Tijdens (en na) die viering zullen we ook officieel afscheid nemen van onze 

pastoor. Hij gaat namelijk ook met emeritaat. Begin dit jaar kondigde hij dit  

al aan. Hoe de toekomst er voor onze parochie uit zou gaan zien was toen  

nog onbekend.  

Inmiddels is er al meer duidelijk, daarover informeren we u graag in dit artikel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bisdom heeft ons laten weten dat er geen nieuwe pastoor benoemd  

wordt in onze parochie. Natuurlijk snappen we dat er steeds minder priesters 

beschikbaar zijn in Nederland. Toch vinden we het bijzonder jammer dat wij  

nu zonder eigen pastoor verder moeten.  

 

Enerzijds heeft dit natuurlijk direct gevolgen voor de Eucharistievieringen.  

Alleen een priester kan voorgaan in ’n eucharistieviering (later meer hierover). 

 

Anderzijds zal de geestelijke zorg in onze parochie over minder mensen  

kunnen worden verdeeld. Het pastorale team bestaat, na het afscheid van  

onze pastoor, uit Stefan Lange, Gerrit Fennema en Pauline Vermeulen.  

Gelukkig ontvangen zij nog ondersteuning van ervaren krachten. Maar u  

snapt dat het voor hen een zware klus gaat worden. 

 

Naast het afscheid van onze pastoor is er in ons bisdom nog een andere  

belangrijke ontwikkeling:  



 

 
het bouwen aan een Missionaire Kerk  

in 5 pastorale zones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In de pastorale zones werken parochies (pastorale teams, besturen,  

parochianen) samen om de Missionaire Parochie gestalte te geven.  

De 5 zones zijn: Zeeland, Brabantse Wal, Midden, Breda en zone Oostkant 

van Bisdom Breda.  

 

Onze parochie zit in zone Oostkant van het bisdom (paars op de afbeelding).  

Daarin zitten ook de parochies H. Catharinaparochie (Oosterhout),  

St. Elisabethparochie (Raamsdonksveer), Parochie Dongen Klein Dongen 

Vaart, H. Geestparochie (Rijen), Vijf Heiligen parochie (Made). 

Over wat een “Missionaire Kerk” precies inhoudt en wat het voor iedereen  

kan betekenen, zijn nog veel gesprekken gaande. Daarover kunnen we  

veel artikelen schrijven (en dat zullen we ongetwijfeld ook nog doen).  

 

De samenwerking in pastorale zones heeft in ieder geval ‘n concreet gevolg: 

de parochies in de zone zullen meer samen gaan werken. Het is de bedoeling 

dat de priesters uit de zone regelmatig bij ons een eucharistieviering komen 

verzorgen. En dan is het niet ondenkbaar dat we “oude bekenden” tegen 

gaan komen: Jochem van Velthoven, Joost de Bont en Federico Ceriani  

zijn namelijk werkzaam in onze zone. 

Hoe dat er in de praktijk precies uit gaat zien moet nog besproken worden, 

maar dan heeft u al enig idee welke kant het op gaat. 

 

 



 

 
Vieringen Parochie Sint Jan de Doper  
 

 

De actuele informatie over de vieringen in de kernen vindt u in de weekbladen 

en op de site van onze parochie. Waarschijnlijk zal er op zondag in Alphen  

een eucharistieviering zijn.   

 

      www.sint- jan-de-doper.nl  

 
 

 

 

Za 23 sep geen vieringen 

Zo 24 sep Alphen  11:00 uur  Eucharistieviering      

  40 jarig Priesterfeest en afscheid pastoor Demmers 

 

Za 30 sep Baarle 19:00 uur Woord- en Communieviering 

Zo 1 okt Riel  09:30 uur Woord- en Communieviering 

  Alphen 11:00 uur Woord- en Communieviering 

 

Za 7 okt Gilze  19:00 uur Woord- en Communieviering 

Zo 8 okt Alphen 11:00 uur Eucharistieviering 

 

Za 14 okt Baarle 19:00 uur Woord- en Communieviering 

Zo 15 okt Chaam 09:30 uur Woord- en Communieviering 

  Alphen 11:00 uur Woord- en Communieviering 

 

Za 21 okt Gilze  19:00 uur Woord- en Communieviering 

Zo 22 okt Riel  09:30 uur Woord- en Communieviering 

  Alphen 11:00 uur Woord- en Communieviering 

 

Za 28 okt Baarle 19:00 uur Woord- en Communieviering  

                        Wintertijd van zaterdag op zondag gaat de klok één uur terug 

Zo 29 okt Alphen 11:00 uur Woord- en Communieviering 

 

Za 4 nov Gilze  19:00 uur Woord- en Communieviering 

Zo 5 nov Chaam 09:30 uur Woord- en Communieviering  Allerzielen 

  Alphen 11:00 uur Woord- en Communieviering 

 

Za 11 nov Baarle 19:00 uur Woord- en Communieviering 

Zo 12 nov Riel  09:30 uur Woord- en Communieviering 

  Alphen 11:00 uur Woord- en Communieviering 

 



 

 

Za 18 nov Gilze  19:00 uur Woord- en Communieviering 

Zo 19 nov Alphen 11:00 uur Woord- en Communieviering 

 

Za 25 nov Baarle 19:00 uur Woord- en Communieviering 

Zo 26 nov Chaam 09:30 uur Woord- en Communieviering 

  Alphen 11:00 uur Woord- en Communieviering 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen rond Allerzielen: 
 

Zondag 29 oktober 14.00u in Ulicoten herdenking aansluitend gravenzegening 

Donderdag 2 november 19.00u in Alphen herdenkingsviering 

Donderdag 2 november 19.00u in Baarle Nassau herdenkingsviering 

Donderdag 2 november 19.00u in Gilze gravenzegening 

Zaterdag 4 november 19.00u in Gilze herdenkingsviering in de kerk 

Zondag 5 nov 9.30u in Chaam herdenking met aansluitend gravenzegening 

Zondag 5 nov. 14.30u in Riel herdenkingsviering, aansluitend gravenzegening 
 

 

 

 

 

 

 

Vieringen door de week 
 

Op weekdagen zijn er ook vieringen waar u bij aan kunt sluiten. 

 

Maandag om 15.00 uur in woonzorgcentrum Janshove te Baarle-Nassau 

Dinsdag om 10.00 uur in woonzorgcentrum De Hoogt te Alphen 

1
e
 Dinsdag van de maand om 19.00 uur in het parochiezaaltje te Ulicoten 

Woensdag om 19.00 uur (in de periode van 1 mei tot 1 oktober)  

in de St. Salvatorkapel Nijhoven Baarle-Nassau. 

Woensdag om 14.30 uur in woonzorgcentrum St. Franciscus te Gilze 

Donderdag om 09.30 uur in de sacristie van de kerk te Riel 

2
e
 en 4

e
 Vrijdag vd maand om 10.30u in woonzorgcentrum De Geerhof Chaam 



 

 

 Restauratie Bernardusbeeld Bosstraat Ulicoten 

 
Iedere kern van onze parochie heeft zijn eigen heilige:  

Alphen heeft Willibrordus, Baarle Nassau heeft Onze Lieve Vrouw, Chaam en 

Riel hebben Antonius Abt, Gilze heeft Petrus. Ulicoten heeft Bernardus. 

 

In dit artikel willen we even stilstaan bij Bernardus van Clairvaux (1090 - 1153). 

Bernard van Clairvaux was abt van het Cisterciënzer klooster in Clairvaux en 

een zeer prominent geestelijke in de kerkelijke conflicten van zijn tijd.  

Hij geldt als mysticus met een bijzondere Mariaverering en stond een sober  

en eenvoudig leven voor. In 1174 werd hij heilig verklaard. 

 

Bernardus was dus de patroonheilige van de voormalige parochie in Ulicoten. 

En nog steeds is Bernardus belangrijk voor Ulicoten. Naast de kerk en een 

kapel is de basisschool en een straat naar hem vernoemd. En natuurlijk heeft 

Ulicoten haar jaarlijkse Bernardusoctaaf.  

 

Op de hoek van de Meerlese-

weg en de Molenstraat staat 

een beeld van Bernardus.  

Dit beeld en de handpaal  

zijn in 2004 geplaatst.  

In Ons Weekblad en op  

onze website kon u al eerder 

een artikel lezen over de  

voorgenomen restauratie  

van dit beeld.  

 

Het is vervaardigd door  

de welbekende Ulicotense 

broeder-kunstenaar  

Jan Boeren en door hem  

destijds geschonken aan  

de parochie.  

De bedoeling van de  

kunstenaar was om van het 

gips-cementen beeld een  

afgietsel te maken in brons. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is de restauratie van het beeld door kunstenaar Jaap Hartman  

voltooid. Van het beeld is een mal gemaakt, daarna werd er een bronzen 

beeld van gegoten. Tijdens de viering bij de Bernarduskapel op zondag  

20 augustus is het beeld gezegend door onze pastoor Demmers.  

Op een later tijdstip zal het beeld terug geplaatst worden op de handpaal. 

 

In het artikel deden wij een beroep aan de mensen in Ulicoten en omgeving 

om ons financieel te helpen de restauratie mogelijk te maken. Deze oproep 

heeft al behoorlijk wat reacties opgeleverd. Veel mensen vinden het belangrijk 

dat dit cultureel erfgoed in ere hersteld en bewaard kan blijven.  

Ook Parochie Sint Jan de Doper draagt een deel van de kosten.  

Wij zijn iedereen daar bijzonder dankbaar voor! 

 

Maar op dit moment is het streefbedrag nog niet bereikt. Vandaar dat we  

een oproep doen aan alle betrokken parochianen: Wilt u een bijdrage leveren 

zodat we het Bernardusbeeld weer in alle glorie kunnen herstellen? Dit kan 

door een bedrag te storten op de rekening van de Parochiekern Ulicoten 

NL13RABO0152301267 onder vermelding van 'donatie Bernardusbeeld'.  

Elk bedrag is welkom. Mochten we uiteindelijk geld overhouden dan plaatsen 

we nog een informatiebord bij het beeld en besteden we het op een andere 

waardige manier aan Bernardus. 

 

Met uw hulp kunnen we er voor zorgen dat dit beeld behouden blijft  

voor toekomstige generaties!  

Alvast onze dank! 



 

 
Interview met vrijwilligers in Chaam 
Kapel Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw - anno 1943  

 
Tussen rododendrons en eiken staat de Chaamse Mariakapel bij het Thijskes-

bos. Rustig gelegen en lommerrijk nodigt het uit tot een moment van stilte. 

Voorbijgangers brengen met regelmaat een groet aan Maria.  

Velen steken er een kaarsje aan, anderen slaan bij het passeren een kruisje.  

Dankzij een groep actieve vrijwilligers staat Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw  

er al 80 jaar prachtig bij. Hoog tijd voor een gesprek met Toos en Corry,  

twee leden van de werkgroep die zich met een tiental anderen inzetten  

voor het onderhouden van deze bijzondere plaats. 

 

Wanneer is de kapel gebouwd? En hoe is een werkgroep van vrijwilligers 

ontstaan? 

Corry:  De bouw startte in 1942. De voltooiing en inzegening volgden in 1943.  

In de begintijd werd het verzorgen van de kapel georganiseerd vanuit de  

Katholieke Actie. Later is dit overgenomen door de Boerinnenbond (‘Vrouwen 

van Nu’). De huidige vrijwilligers zijn veelal opvolgers van hun (schoon)moeder 

of tante. 

 

Wat heeft jullie ertoe gebracht om vrijwilliger van deze kapel te worden? 

Toos:  Mijn (schoon)familie was actief betrokken bij de oprichting van de kapel. 

De rol van vrijwilliger nam ik over van mijn schoonmoeder, dit was in 1984. 

Corry:  Dina, mijn buurvrouw zette zich in voor de kapel. Ze vertelde over haar 

coördinerende rol en de financiën. En in de meimaand bad ze iedere dinsdag 

het Rozenhoedje voor. Op een gegeven moment vroeg ze me of ik haar werk 

wilde voortzetten. Vanaf 2012 doe ik dit. 

 

Hoeveel vrijwilligers zijn er en hoe verdelen jullie het werk? Is er werk-

overleg? 

Corry:  Ons team bestaat uit een ‘pool’ van zo’n tien dames. De vrijwilligers 

werken in vaste koppels op vrijdag. Elk duo is ingedeeld op een vaste week in 

de maand. Heeft een maand een vijfde vrijdag, dan staat een reserve-koppel 

paraat. Zij springen ook in als iemand verhinderd is.  

Toos:  We hebben een tijdje werkoverleg gehad, maar het bleek lastig om    

iedereen bij elkaar te krijgen. Bovendien hebben we in het team veel ervaring. 

Alle vrijwilligers weten wat er moet gebeuren en waar alles staat. Het werken 

in duo’s maakt het werk goed overdraagbaar. 

 



 

 

Nemen de vrijwilligers wekelijks materiaal en water mee? 

Corry:  Nee, de naaste buren hebben altijd plaats aangeboden voor onze  

materialen. Zo ook de huidige bewoners, Nicol en Thijs. In hun schuur staan 

een bezem, emmer, dweil, vazen, enz. De vrijwilligers hebben toegang tot  

die ruimte en mogen er ook water tappen.   

 

Het ziet er altijd verzorgd uit bij de kapel. Hoeveel tijd is ermee gemoeid 

om dit te realiseren? 

Toos:  Op de tweede vrijdag van de maand verzamelen Tonia en ik om 9.30u 

bij de kapel. Tegen elven hebben we de boel aan kant. Als er iemand komt 

buurten, dan kan het wel eens uitlopen. Ik houd er rekening mee dat mijn 

tweede vrijdagochtend van de maand voor de kapel is. 

Corry:  Eén keer per jaar organiseer ik een uitje voor de vrijwilligers. Hiervoor 

kies ik een locatie in de regio uit. Daarnaast zorg ik ervoor dat er altijd thee-

lichtjes voorradig zijn. 

 

 

 

 

De vrijwilligers  

bij de Kapel 

Onze Lieve Vrouw  

ter Sneeuw  

 

 

 

 

 

 

Chaam 



 

 

Wie betaalt het onderhoud van de kapel? 

Corry:  Onze kapel wordt door de gemeenschap gedragen. We zijn blij met de 

steun van de clubsupport-actie van een bank. (De clubsupport-actie loopt nu. 

Doet u ook mee?) We ontvangen ook donaties in natura en ’n kleine subsidie. 

Zo ontvingen we laatst verf voor het hekwerk van de lokale bouwmarkt.  

En altijd wordt er wel iemand bereid gevonden om een klusje te doen.  

 

OLV ter Sneeuw staat altijd te midden van kleurrijke en verse bloemen. 

Wie zorgt daarvoor? 

Toos:  Een paar dagen voordat we gaan schoonmaken, kijkt één van ons hoe 

alles erbij staat. Op de vrijdag nemen we verse bloemen mee uit eigen tuin  

of we krijgen deze van buren of familie. Zo sluit interieur van de kapel aan  

bij het seizoen en haar omgeving. In de Adventstijd ligt mijn huis bezaaid met 

allerlei groen. Ik maak dan kerststukken voor de kapel.  

Vanwege de kou blijven de planten dan langer mooi en omringen de bloem-

stukken Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw tot eind januari. 

Corry: Het komt ook voor dat familie van een overledene ’n bloemwerk schenkt. 

Voor dierbaren kan het een troost zijn dat de bloemen nog een poosje kleur 

geven in ’het kapelleke bij het Teskesbos’.  

 

Terecht ontvangen vrijwilligers vaak complimenten van bezoekers en  

omwonenden. 

- De kapel met het Mariabeeld omringd door lichtjes en bloemen, ze vormen 

symbolen van nabijheid. Mensen voelen zich er welkom. Erg verwonderlijk  

is het dan ook niet dat veel mensen de Chaamse Mariakapel een warm hart 

toedragen. 

- Op deze plek komen Mattheüs’ woorden in me op: “Want overal waar twee  

of meer bij elkaar zijn, daar ben Ik ook.”. 

  

Wil je meer weten over deze kapel? Kijk eens op de site van onze parochie; 

www.sint-jan-de-doper.nl/historie-kapel-chaam-2023 

 

 

 Op vrijdag 13 oktober vieren we  

 het 80-jarig  bestaan van de kapel  

 met een processie.  

 We verzamelen om 19.00 uur  

 bij de kerk.   



 

 
Eerste Heilige Communie    

 
Afgelopen jaar hebben onze kinderen   

de eerste Heilige Communie mogen ontvangen.  

Het hele schooljaar hebben ze in speciale   

bijeenkomsten geleerd over Jezus en het geloof. 

Dit was niet alleen heel leerzaam maar ook erg leuk.  

Wat vonden de kinderen het leukste? Een aantal van hen: 
 

Ralf:    Ik vond de kerk versieren het leukst 

Bregje:  De eerste keer dat ik de hostie kreeg  

Ayva:    Het zingen en het voorlezen  

Jesper:  De Palmpaasstok maken  

   en iemand daar blij mee te maken 

Juline:   Dat ik veel heb geleerd over Jezus 

Rob:   Ik vond de verhalen van Jezus het leukst 

Jelte:    Het zingen aan het eind van de mis  

Pieter:   Dat al mijn familie en vrienden er waren 

Maud:    Voor de eerste keer de hostie krijgen  

Willem:  Ik vond het heel leuk om de collecte te doen 

Bo:      De mis van de communie en toen ik  

   naar voren mocht komen om iets te zeggen 

Thijs:     Het krijgen van de hostie en pastoor helpen    

   met verschillende taakjes bij familievieringen 

Fenne:   Het zingen en Maria spelen in het kerstspel  

 

‘Het was een  

onvergetelijke dag!  

Wij feliciteren jullie  

van         met je eerste  

Heilige Communie!’ 
 

Alphen, 11 juni 2023     
 

Foto: Nancy Antens 



 

 
God en de computer           Corrie Hanegraaf

                            
God ging naar zijn engelen en zei:  

“wat zijn de mensen op de aarde toch knap.  

Toen mijn Zoon in Bethlehem geboren werd  

was het wiel al lang uitgevonden, maar er  

waren nog geen auto’s, treinen, fietsen  

en ook geen rollators voor mensen  

die slecht kunnen lopen.  

Al het vervoer werd gedaan met een ezel.  

Van een telefoon had men nog nooit gehoord,  

alle berichten moesten van mens tot mens  

worden overgebracht. Over een lange afstand  

duurde het weken of maanden  

om een boodschap over te brengen.  

Je kon elkaar niet even opbellen.  

Nu praten we veel met elkaar online  

via mailtjes, appjes of op sociale media.  

Kinderen zijn daar meestal handiger  

en sneller in dan oudere mensen.  

Die voelen zich daardoor soms buitengesloten.  

 

Ik hoorde twee meisjes met elkaar praten,  

het ene meisje was blij met een mailtje van haar oma.  

Ze was er trots op dat haar oma dat kon.  

Ze vroeg: “heb jij ook wel eens  

een mailtje van je oma gehad??”  

“Nee”, zei het meisje “maar ik kreeg  

voor mijn verjaardag van mijn oma  

een grote enveloppe met postzegels erop  

met een zelfgeschreven verhaal erin.” 

 

“Ja”, zei de engel tegen God, “de tijden zijn veranderd  

en de wereld die U geschapen heeft is ook veranderd.  

Het zou niet goed zijn als de mensen  

nu nog zoals 2000 jaar geleden moesten leven.  

Misschien zijn de mensen  

op aarde zoals U het zegt knap geworden.” 


