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Voorwoord 

 
Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van Jaargang 2, bijna in z’n  

geheel gewijd aan Kerstmis. Al in oktober werd informatie verzameld.  

U begrijpt dat het lastig is om in zo’n vroeg stadium antwoord te krijgen op  

de vraag wat “men” met Kerst wil gaan doen? Werkgroepen zijn meestal nog 

niet opgestart. Definitieve tijdstippen waren op dat moment nog niet bekend.  

Hiernaast is ook de onzekerheid over het effect van de strengere corona-

maatregelen een complicerende factor. 

 

In deze Nieuwsbrief leest u o.a. over de Kerstactiviteiten in de kernen.  

De grote vraag is, kan of mag alles wel doorgaan? Voor actuele informatie 

over de genoemde activiteiten verwijzen we u naar de weekbladen.  

 

Op de middenpagina’s vindt u het inmiddels bekende overzicht van  

de vieringen tot aan de volgende Nieuwsbrief. Eventuele aanpassingen  

staan vermeld bij de kerkberichten in de weekbladen en op de website. 

 

Op 25 december vieren we dat ruim 2000 jaar geleden Jezus werd geboren  

in een stal in Bethlehem. Eenvoudige herders en koningen kwamen Hem  

bezoeken. Thuis en in onze kerken herdenken we dit door het plaatsen van 

een kerststal, in Alphen is er zelfs een uitgebreide kerststallen tentoonstelling.  

 

Kerst is bij uitstek een feest van SAMEN zijn, in de kerk en/of in de huiselijke 

kring. Wij hopen velen van u te ontmoeten in de vieringen in onze kerken. 

 

De volgende thematische Nieuwsbrief over de Actie Kerkbalans ontvangt u 

medio januari 2022. Vlak voor Pasen komt het eerste “reguliere” nummer  

van Jaargang 3 in de bus. 

 

De redactie wenst u een Zalig Kerstfeest en een Hoopvol Nieuwjaar toe. 

 

 



 

 
‘HEDEN IS U EEN REDDER GEBOREN!’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de werkkamer van één van uw pastores hangt deze letterbak met kerst-

groepjes. Elke dag is het in deze kamer Kerstmis. Elke dag verwijst deze  

verzameling naar een moment in de geschiedenis. Ruim 2000 jaar geleden 

werd er een Kind geboren in bijzondere omstandigheden. Nee, niet in een  

ziekenhuis of een kraambed thuis. Ergens onderweg in een ruimte die niet  

echt geschikt is voor een geboorte.  



 

 

Toen is er iets in gang gezet in de mensengeschiedenis waar we nog steeds 

van onder de indruk zijn. Elk jaar vieren we de geboorte van dat Kind.  

Toen het Kind geboren werd wisten de mensen nog niet dat Hij zo belangrijk 

zou zijn en blijven. Ze wisten nog niet dat Hij de Zoon van God was. Dat werd 

geleidelijk duidelijk tijdens zijn bijzondere leven. Dat werd nog meer duidelijk  

na zijn dood en verrijzenis. 

 

Wereldwijd bereiden we ons voor op de verjaardag van dit Kind. Velen zullen 

de weg naar de kerk vinden om te luisteren naar het geboorteverhaal en om 

samen te jubelen en te juichen om de geboorte van dit Kind. Anderen vieren 

Kerstmis vooral thuis, met familie en vrienden, rond een kerststal of een 

kerstboom, met lekker eten en veel gezelligheid. Het mag weer dit jaar en  

we zien er naar uit. 

 

Anderen zullen net als alle andere jaren geen kerstgevoel hebben. Ze zijn  

onderweg, gevlucht uit een onveilige situatie, onderweg naar een onbekende 

toekomst, geen dak boven hun hoofd, verdrietig, alleen of eenzaam….. 

De verschillen zijn groot. 

 

En dat terwijl het Kind juist voorleefde hoe we samen zouden kunnen leven 

als één grote liefdevolle mensengemeenschap. Denk aan elkaar, heb zorg 

voor elkaar, kijk om je heen of er mensen zijn die hulp nodig hebben, dichtbij 

en ver weg.  

Het Kind werd geboren en bleek de Zoon van God te zijn. Dit Kind vertelt ons 

elke dag dat we allemaal kinderen zijn van die ene God. 

 

De kerstgroepjes vertellen ons elke dag dat dit Kind ‘heden’ is geboren.  

Nee, niet alleen met Kerstmis, maar elke dag vertelt dit Kind ons dat we  

er samen iets moois van mogen maken. Kijk elkaar aan en maak waar dat  

deze Redder niet voor niets is geboren en gestorven! 

 

‘Heden is ons een Redder geboren,  

Christus de Heer.’ 

 

diaken Gerrit Fennema 



 

 
Gemeenschap, Participatie en zending:  

voor een synodale kerk 

 
Doe mee, kom in beweging! Dat is de uitnodiging van paus Franciscus aan  

de wereldkerk in voorbereiding op de 16
e
 gewone bisschoppensynode in 2023.   

Deze uitnodiging is ook aan ons gericht; ook aan u!   

 

Wat is zo’n synode eigenlijk?  

Het woord synode is afgeleid van het samengestelde Griekse woord sunodos, 

dat 'samen op weg' betekent. Voor 2023 heeft paus Franciscus een synode 

aangekondigd over synodaliteit. Dit woord betekent dat we als christenen  

samen op weg gaan om vanuit onze band met Christus een antwoord te  

vinden voor een goed leven in de huidige tijd. De bisschoppensynode heeft 

drie sleutelwoorden: ‘Gemeenschap, participatie en zending’. De fundamentele 

vraag van de synode is “Hoe zijn wij in ons bisdom, in onze parochie, in ons 

dorp samen op weg?” 

 

Hoe kunt u meedoen, in beweging komen?  

Het totale synodale proces bestaat uit 3 fasen: 

Fase 1: De voorbereiding op de synode in het bisdom Breda loopt van oktober 

2021 tot eind februari 2022. Centraal staat de consultatie. 

Fase 2: In deze ‘continentale’ fase worden pre-synodale bijeenkomsten gehou-

den per werelddeel. De resultaten uit de eerste twee fases worden verwerkt in 

een werkdocument. Deze fase loopt van september 2022 tot maart 2023. 

Fase 3: Deze laatste fase begint oktober 2023. De bevindingen uit de conti-

nentale raadpleging worden in juni 2023 verwerkt tot een tweede werkdocu-

ment. Dit vormt de leidraad voor de synode in Rome. 

U kunt met name in de eerste fase meedoen. Hiertoe kunt u met elkaar en ons 

in gesprek gaan. In zogenaamde “geloofsgesprekken” gaan we met elkaar aan 

de slag met de vragen. Om iedereen alle ruimte te bieden doen we dit in kleine 

groepen; maximaal 8 personen. 

 

Wij nodigen u van harte uit om u aan te melden voor zo’n gesprek, ook als u 

niet meer regelmatig of zelfs zelden in de kerk komt.  

U kunt hiervoor contact opnemen met Ernest olde Scheper; 

communicatie@sint-jan-de-doper.nl 

U bent van harte welkom om samen met ons op weg te gaan! 

mailto:Communicatie@sint-Jan-de-Doper.nl


 

 
WereldLichtjesDag 

 
Je kind verliezen. Alleen als je het zelf meemaakt, kun je echt begrijpen hoe 

dat is. Elk jaar, op de 2e zondag van december, is het WereldLichtjesDag. 

Samen staan we stil bij alle kinderen die zijn overleden. Op deze manier  

hopen we een lichtpuntje te bieden in donkere dagen. 

Ontstaan van WereldLichtjesDag 

World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika. Inmiddels  

worden er wereldwijd om 19.00u lokale tijd, kaarsen gebrand voor overleden  

kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven worden er die dag, ieder 

uur ergens op de wereld, kaarsen aangestoken voor overleden kinderen.  

WereldLichtjesDag in Gilze 

Sinds 2012 organiseren we in Gilze ook WereldLichtjesDag. Dit jaar wordt  

het dus de 10
e
 editie. Hoewel WereldLichtjesDag niet kerkelijk van aard is, 

zijn we steeds van harte welkom in de kerk in Gilze. Bij binnenkomst ontvangt 

u een kaarsje voor het kind dat u wilt herdenken. Tijdens de bijeenkomst  

lezen we teksten en luisteren we naar muziek van Chanterelles. 

Iedereen is van harte welkom 

Moeders en vaders, oma's en opa’s, zusjes en broertjes, familie en vrienden; 

iedereen die het verlies van een kind met zich meedraagt, of het nu lang of 

kort geleden is, jong of oud, Gilzenaar of niet, gelovig of niet. Sommige  

mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor ‘n kindje dat 

niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. De pijn van het gemis 

en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en 

verbinden mensen die elkaar verder misschien niet kennen. 

U bent op zondag 12 december van harte welkom in de Sint Petrus’Banden-

kerk te Gilze. Om 18:15u is de kerk open, om 18:30u begint de bijeenkomst. 

Rond 19:00u steken we de kaarsjes aan. Aansluitend bent u welkom om  

samen een kop koffie of thee te drinken en na te praten. 



 

 
Vieringen Parochie Sint Jan de Doper 

Onder voorbehoud. Let op de aankondiging in het weekblad en op de website 

Za 27 nov 19:00 uur Gilze   Eucharistieviering   1
e
 Advent 

Zo 28 nov 09:30 uur Ulicoten  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
 
Za 4 dec 19:00 uur Baarle  Eucharistieviering   2

e
 Advent 

Zo 5 dec 09:30 uur Chaam  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
 
Za 11 dec  19:00 uur Gilze   Woord- Communieviering 3

e
 Advent 

Zo 12 dec  09:30 uur Riel   Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering   Familieviering 
 
Za 18 dec 19:00 uur Baarle  Eucharistieviering   4

e 
Advent 

Zo 19 dec 09:30 uur Ulicoten  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
Kerstavond 
Vrij 24 dec 19:00 uur Gilze   Lekenviering      Thoughts of Hope 
  19:00 uur Alphen  Woord- Communieviering 
  19:00 uur Baarle  Woord- Communieviering 
  19:00 uur Riel   Eucharistieviering 
  19:00 uur Ulicoten  Woord- Communieviering 
  21:00 uur Gilze   Eucharistieviering 
  22:00 uur Chaam  Woord- Communieviering 
Eerste Kerstdag 
Za 25 dec  09:30 uur Chaam  Eucharistieviering 
   09:30 uur Riel   Woord- Communieviering 
  09:30 uur Ulicoten  Woord- Communieviering 
  11:00 uur Baarle  Woord- Communieviering 
  11:00 uur Gilze   Woord- Communieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
Tweede Kerstdag 
Zo 26 dec 10:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
Oudejaarsdag 
Vrij 31 dec 19:00 uur Riel   Eucharistieviering  
Nieuwjaar 2022 
Za 1 jan 11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
Zo 2 jan  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
 
Za 8 jan 19:00 uur Gilze   Eucharistieviering 
Zo 9 jan  09:30 uur Chaam  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering   Familieviering 
 
Za 15 jan 19:00 uur Baarle  Eucharistieviering 
Zo 16 jan  09:30 uur Riel   Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 



 

 

Za 22 jan   19:00 uur Gilze   Eucharistieviering 
Zo 23 jan 09:30 uur Ulicoten  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
 
Za  29 jan 19:00 uur Baarle  Woord- Communieviering 
Zo 30 jan 09:30 uur Chaam  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
 
Za 5 feb  19:00 uur Gilze   Eucharistieviering  
Zo 6 feb 09:30 uur Riel   Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
 
Za 12 feb 19:00 uur Baarle  Eucharistieviering 
Zo 13 feb 09:30 uur Ulicoten  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering   Familieviering 
 
Za 19 feb 19:00 uur Gilze   Woord- Communieviering 
Zo 20 feb 09:30 uur Chaam  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
 
Za 26 feb 19:00 uur Baarle  Eucharistieviering 
Zo 27 feb 09:30 uur Riel   Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
Aswoensdag  
Wo 2 mrt Nog niet bekend, zie de weekbladen en de website 
 
Za 5 mrt  19:00 uur Gilze   Eucharistieviering   1

e
 Vasten 

Zo 6 mrt 09:30 uur Ulicoten  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
 
Za 12 mrt 19:00 uur Baarle  Eucharistieviering   2

e
 Vasten 

Zo 13 mrt 09:30 uur Chaam  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering    Familieviering 
  
Za 19 mrt  19:00 uur Gilze   Eucharistieviering   3

e
 Vasten 

Zo 20 mrt 09:30 uur Riel   Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
 
Za 26 mrt  19:00 uur Baarle                    Woord-Communieviering 4

e
 Vasten 

Zo 27 mrt 09:30 uur Ulicoten  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
 
Za 2 apr 19:00 uur Gilze   Eucharistieviering   5

e
 Vasten 

Zo 3 apr 09:30 uur Chaam  Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering 
Palmzondag       
Za 9 apr  19:00 uur Baarle  Eucharistieviering    
Zo 10 apr 09:30 uur Riel   Eucharistieviering 
  11:00 uur Alphen  Eucharistieviering    Familieviering 



 

 
Sint Jan de Doper samen op weg naar Kerstmis  

 
         

   In de Advent en met Kerst organiseren we in alle kernen 

   van onze parochie een aantal extra activiteiten. 

   We kijken uit naar uw komst in onze zes kerken. 

 

Ulicoten 
Zondag 12 december - 16.00-20.00 uur                                                                                             

In de kerk kunt u de kerststallententoonstelling bezoeken en er is een Kerst-

tocht door het dorp met op de route diverse kraampjes.  

Zaterdag 25 december - 10.30-15.00 uur 

Na de viering blijft de kerk open voor het aansteken van een kaarsje en  

bezoek aan de kerststal. 

Zondag 26 december - 10.00-15.00 uur 

De kerk is open voor het aansteken van ‘n kaarsje en bezoek aan de kerststal. 

 

Riel 
Vrijdag 17 december - Kerkklokken luiden om 18.00 uur 

Op het Dorpsplein wordt de Kerst ingeluid met een aantal activiteiten.  

De parochiegemeenschap van Riel luidt de kerkklokken en stelt iedereen in  

de gelegenheid om in de kerk een kaarsje aan te steken en de kerststal te  

bezoeken tot 20.00 uur. De Parochiekerncommissie: Cees, Joop, Jos en  

Jeannette nodigen u van harte uit in de sfeervol verlichte kerk. 

Kerstavond en 1
e
Kerstdag: Koor St. Cecilia zal beide vieringen opluisteren. 

 

Gilze 
Zondag 12 december - Wereldlichtjesdag - 18.30 uur 

Wereldwijd komen mensen samen om in de donkere tijd van ‘t jaar een lichtje 

te branden. Ieder lichtje houdt het verhaal levend van een meest dierbare. 

Vrijdag 24 december - Kerstavond - 19.00 uur 

X-mas: Thoughts of Hope: Kerstviering voor gezinnen 

Vrijdag 24 december - Kerstavond - 21.00 uur 

Nachtmis 

Zaterdag 25 december - 1
e
 Kerstdag - 13.00 uur (tijdstip onder voorbehoud) 

Kerst-Inn: activiteit voor basisschooljeugd t/m groep 5. 

 



 

 
Alphen 
Zondag 19 december -  13.30 uur 

Dameskoor Avanti zingt tijdens de kerststallententoonstelling  

Vrijdag 24 december - Kerstavond 

Het Parochiekoor zingt in de Willibrorduskerk in Alphen, aanvang 19.00 uur. 

Het jongerenkoor Cantal zingt in het Kapucijnenklooster in Tilburg. 

Zaterdag 25 december - 1
e
 Kerstdag - 11.00 uur 

Het Fioretti koor zingt tijdens de viering van 1
e
 Kerstdag. 

Buitenkerststal - Kerststallententoonstelling - Kindje wiegen 

In Alphen is dit jaar weer de buitenkerststal te zien. In de kerk worden zo’n 

200 kerststallen getoond en voor jonge kinderen is er het ‘Kindje wiegen’.  

De data en openingstijden volgen in Ons Weekblad. 

 

Baarle-Nassau 
Zondag 19 december - Kerstconcert 

Rondom Kerstmis is de kerk open voor bezichtiging van de kerststal. 

Informatie over tijden en overige activiteiten vindt u terug in Ons Weekblad. 

Vrijdag 24 december - Kerstavond - 19.00 uur 

Woord- en communieviering met kinderkoor de Kerkuiltjes. 

Zaterdag 25 december - 1
e
 Kerstdag - 11.00 uur 

Woord- en communieviering met medewerking van het parochieel zangkoor. 

 

Chaam 
Vrijdagavond 10 december - Moonlightshopping - 19.00 uur 

Een kaarsje branden bij de kerststal in een mooi verlichte kerk:  

op weg naar Kerstmis.  

Samenzang 19.00-20.00u: we zingen kerstliederen o.b.v. dirigent. 

Christmas Fever: optreden van operettekoor, tijdstip volgt in Ons Weekblad 

Vrijdagavond 24 december - Kerstavond - 22.00 uur 

Het Parochieel Zangkoor zingt tijdens de viering.  

Na afloop is er gelegenheid om elkaar Zalig Kerstfeest te wensen  

onder het genot van warme chocolademelk en glühwein. 

Zaterdag 25 december - 1
e
 Kerstdag - 9.30 uur 

Eucharistieviering m.m.v. het Cambokoor. Aansluitend is er koffie en thee. 

Zondag 26 december - 2
e
 Kerstdag - 11.00 uur 

Kerstspel: komende communicanten en kinderen van de basisschool  

spelen het kerstverhaal. 



 

 
Welkom met Kerst  

 
De beperkingen rond het coronavirus nemen gelukkig steeds verder af.  

Dat geeft de oecumenische werkgroep Welkom met Kerst weer ruimte  

een eerste voorzichtige stap te zetten om het een en ander te organiseren.  

We zijn bezig met de bekende gezelligheid op Tweede Kerstdag te Alphen:  

Welkom met Kerst. 

Een jaarlijkse ontmoeting voor iedereen die deze feestelijke dagen alleen moet 

doorbrengen of voor hen die zich geen feestelijke maaltijd kunnen veroorloven. 

Want Kerst vieren we samen.  

Daarom wil de oecumenisch werkgroep Welkom met Kerst, bestaande uit  

diaconie Ledevaertkerk met Caritas op Tweede Kerstdag weer samen met u  

aan tafel.  

 

‘Welkom met Kerst’ in Cultureel Centrum ‘den Heuvel’ in Alphen, van 11.30u 

tot 16.30u. Behalve gezelligheid wordt een heerlijk diner aangeboden.  

Hoewel we deze feestmiddag in principe gratis aanbieden, hopen we na afloop 

op een vrijwillige bijdrage. Ook zal Caritas in de diverse kerken collecteren  

om deze bijzondere middag mogelijk te maken. 

 

We zullen u ook nog via de Weekbladen informeren. Wij zien uit naar Kerst.  

We zien uit naar een mooi samenzijn met u.  

 

Werkgroep Welkom met Kerst 

 

 

 



 

 
O kom, o kom Immanuel Caritas …. 

 
De dagen worden korter en korter en het weer slechter. Of je wil of niet,  

je realiseert je dat we weer op weg zijn naar de donkere dagen voor Kerst.  

In aanloop naar Kerst kunnen we allemaal uitzien naar de bekende aan-

biedingen: 2 halen - 1 betalen; Euroknallers; 100 boodschappen voor €1.  

 

Sommigen van ons zullen uitzien naar familie, vrienden, gezelligheid en 

warmte. Voor hen begint het Advents-gevoel te ontluiken … uitzien naar 

Kerst, uitzien naar de komst van de Heer/ het Kerstkind. 
 

Met de exploderende Coronacijfers en energieprijzen zal een deel zich  

afvragen of het dit jaar wel zo gezellig wordt. Kunnen we wel samenkomen? 

Zijn de extra kosten die Kerst met zich meebrengt nog wel te betalen? 

 

Een ander deel zal zich geen zorgen maken. Zij zullen vooral eenzaamheid 

en verdriet voelen: bijvoorbeeld om een dierbare die ze moeten missen of 

kerstinkopen die ze toch niet kunnen betalen en daarom uitzien naar half  

januari als alles achter de rug is. Hoe klein het gebaar ook: even naast hen 

staan, een bloemetje, een gesprek of een voedselpakket kan ook voor deze 

mensen een beetje licht in donkere dagen brengen. 
 

Caritas doet dat, samen met anderen. En wij kunnen daar nu al bij helpen. 

Hoe eenvoudig is het om wat extra geld in de collecteschaal te doen voor  

de Caritas. Maar het kan ook anders: in plaats van geld  

geven kun je ook sparen voor een voedselpakket  

voor de voedselbank, je kunt bij de aanbiedingen  

één voor jezelf meenemen en één voor de minderbedeelde.  

Deze extra producten kunt u vanaf het laatste weekend in  

november meenemen naar de weekendviering in uw kern.  

De diaken zorgt dat de producten bij de voedselbank komen. 

 

Wanneer je kiest om voedselproducten te doneren, denk dan aan houdbare 

en niet breekbare producten. Maar ook aan voedselproducten voor hen die 

een voedselintolerantie/allergie hebben (lactosevrij, glutenvrij, etc.) 

Daarnaast zijn schoonmaakproducten en hygiëneproducten welkom, zoals 

luiers voor de kinderen en menstruatie producten. 

 

Diaken Stefan Lange 



 

 
Kerststallen tentoonstelling in Alphen;  

Zoveel verschillende en toch allemaal hetzelfde 

 
Dit jaar wordt al voor de 25

ste
 keer de kerststallen tentoonstelling in de kerk  

van Alphen ingericht. In 1997 stonden Trees Bol en Diny Smit aan de wieg  

van deze, inmiddels tot ver in de regio bekende, kerststallen tentoonstelling. 

Aanvankelijk deden beiden bijna al het werk alleen. De kosters zorgden voor 

sparrentakken, mos, dennenappels en meer. Trees en Diny zorgden er samen 

voor dat er na een aantal dagen uit de veelheid van materialen een overzichte-

lijke tentoonstelling tevoorschijn was gekomen. Het succes was vanaf het  

begin enorm. Eén persoon die hier ook niet onvermeld mag blijven uit de begin 

jaren is Wiesje Smit. De werkgroep breidde zich uit. Inmiddels zijn er zo’n  

vijftien vrijwilligers actief. Een groep zorgt het aanbrengen van al het “groen”, 

de “technische” groep zorgt dat de verlichting verantwoord aangebracht kan 

worden. Hierna kan de ‘grootste’ groep aan de slag, mensen die ervoor zorgen 

dat alle kerststallen sfeervol tentoongesteld worden. 

Niet alleen is het aantal vrijwilligers flink gegroeid, ook het aantal (momenteel 

zo’n 200) en de diversiteit van de tentoongestelde kerstgroepen is in de loop 

der jaren toegenomen. Naast de beeldengroepen van onze parochianen wordt 

ook de hulp van professionele verzamelaars ingeroepen. Al vroeg worden de 

kerstgroepen hier gereserveerd. Een uitgebreide administratie zorgt voor 

steeds wisselende collecties. Als de kerk dan vol ligt met alle benodigdheden 

kan het inrichten beginnen. Een week voor Kerstmis is de tentoonstelling klaar 

en kan men deze komen bewonderen.  

 

 

Wijzigingen in spreekuren parochiekernen 

 

Baarle-Nassau  Per 30 november is er geen vast spreekuur meer.  

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven: graag een envelop met € 11,-  

in de brievenbus, Nieuwstraat 14, Baarle-Nassau. 

Voor vragen over intenties kunt u contact opnemen met José Verhoeven  

tel.nr. 06-48397983 of via info@parochiebaarle-nassau.nl   

Voor pastorale vragen kunt u terecht bij een van de leden van het pastoraal 

team, voor contactgegevens: zie de algemene kerkberichten in Ons Weekblad. 

Chaam Spreekuur voortaan iedere dinsdag in parochiezaal van 9.30-11u. 

   

mailto:info@parochiebaarle-nassau.nl


 

 
Laatste activiteit Bernardusoctaaf 2021    

op 24 september in Ulicoten zeer geslaagd! 

 
Ieder jaar betrekken we de kinderen van de Bernardusschool en hun leer-

krachten bij onze Bernardusverering. Dit jaar een nieuwe opzet m.b.t. de  

gezamenlijke viering bij de Bernarduskapel. Meteen na het klinken van de 

zoemer op de speelplaats vertrokken de kinderen per groep met begeleiding 

naar de Bernarduskapel in de Bosstraat. Daar mocht een kind van elke groep 

namens de groep een kaarsje aansteken, dat drie dagen brandt. Op het 

kaarsje stond de afbeelding van het prentje van dit jaar, Bernardus op zijn 

sterfbed, want het thema dit jaar was: ”Je kunt het lot overwinnen door er  

geduld mee te hebben.” Onder leiding van pastoraal werkster Pauline gaven 

de kinderen antwoord op vragen als: “Voor wie zouden jullie een kaarsje aan 

willen steken en speciaal willen bidden?” De intentie voor een goed school-

jaar kwam ook aan bod. De groepen 1 t/m 4 hadden versieringen gemaakt 

voor bij de kapel en de Bremerpoort. Groep 5 en 6 hadden wensen op papier 

gezet en groep 7 en 8 hadden vragen bedacht n.a.v. het bijbelverhaal in de 

viering. De kinderen konden dan middels petje op of af antwoord geven. Van 

tevoren is er op school in de lessen ook al extra aandacht geschonken aan 

dit Bernardusproject m.m.v. Rosalina Boer, medewerkster vanuit het bisdom.  

Dit alles rondom het thema: “Geef de liefde door.” Mede in het kader hiervan 

werd er een lunch voor de senioren uit Ulicoten georganiseerd. Deze lunch 

werd voorbereid door de werkgroep met de kinderen van groep 7 en 8.  

Zij hebben de tafels gedekt, iedereen welkom geheten en de maaltijd mee 

uitgeserveerd. Iedereen was blij weer samen te kunnen en mogen eten.  

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag, die zeker vervolg gaat krijgen. 

Onze dank gaat 

uit naar Pauline 

en Rosalina, alle 

leerkrachten en 

hulpouders en 

last but not least, 

alle kinderen. 

Namens werk-

groep Bernardus 

Ulicoten, Jacque-

line van der Kaa 



 

 
Herders en koningen bij Jezus 

                                                                       Corrie Hanegraaf  

Buiten in het veld dichtbij Bethlehem waar Jezus geboren is woonden de  

herders: Joost, Hans en Bas en zij hielden de wacht bij hun schaapjes.  

Ze moesten er goed op letten dat er geen wolf zou komen die een schaapje 

wilde pakken om het op te eten. Dus iedere avond telden ze hun schaapjes. 

Op deze avond was het heel koud en donker er was geen sterretje aan de 

lucht en de herders hadden een vuurtje gestookt om warm te worden. Maar 

plotseling werd het licht buiten het leek wel of de zon ging schijnen. Opeens 

stond er naast het vuurtje van de herders een engel. De herders schrokken 

heel erg want ze hadden natuurlijk nog nooit een engel gezien en ze dachten 

dat ze droomden. Maar de engel begon te spreken en zei: ‘wees maar niet 

bang, ik breng voor jullie en voor alle mensen goed nieuws. Jezus is geboren, 

Hij is Gods Zoon en jullie mogen Hem gaan bezoeken’. De engel wees hun de 

weg naar de stal waar Jezus geboren was en ze schrokken want ze zagen dat 

het kindje in een kribbe lag zonder een warm dekentje en dat Maria en Jozef 

heel arm waren. Er waren alleen een os en een ezel om het kindje warm  

te houden. Ook de drie koningen kwamen naar het kindje Jezus kijken en 

brachten geschenken mee: goud, wierook en mirre.  

Ondanks deze prachtige geschenken zagen de herders  

dat het kindje nog steeds in de kou lag. Nadat de herders  

vertrokken waren zeiden ze tegen elkaar: ‘het is wel goed  

bedoeld van die Koningen, maar wat heeft een baby aan  

goud, wierook en mirre?  

En toen zei herder Joost: ‘wij zijn arm, maar we kunnen toch helpen. We kun-

nen een schaap scheren en van de lekkere warme wol een dekentje maken.  

Dat gaan we meteen doen’. En herder Bas zei: ‘een kleine baby wil ook graag 

een knuffel hebben om mee te spelen, mijn kleine broertje gaat huilen als hij 

zijn knuffel kwijt is. Ik vraag aan mijn moeder of ze een knuffel voor het kindje 

maakt, ze heeft nog wel wat oude lapjes waar ze er een van kan maken’.  

Herder Hans vond de wierook overbodig. Ik vraag of mijn moeder  

lekkere appelpannenkoekjes bakt die ruiken ook heel lekker!  

En even later brachten ze hun geschenken naar de stal.  

Ze maakten Maria, Jozef en het kindje Jezus hier erg blij mee.  

     

    Zo kwamen de herders er achter dat je niet altijd  

    dure cadeautjes hoeft te geven om iemand blij  

    te maken. 


